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Dat was een demonstratie. En zo kregen hier de huwelijksplechtigheden aan
het slot toch het politieke, anti-nationaal-socialistische accent dat de regering
had trachten te vermijden. Het enige wat Faber en Goebbels bereikt hadden,
was dat zij aan de afkeer van het Derde Rijk die al bij tal van Nederlanders
alsook bij Prins Bernhard leefde, nieuw voedsel gegeven en bij velen de
sympathie voor de aangevallen prins versterkt hadden.
Deze, van de huwelijksreis terug, begon zich in Nederland in te werken.

Menigmaal bezocht hij zittingen van de Raad van State; via de Nederlandse
Handelmaatschappij legde hij contacten met het bedrijfsleven; politiek
oriënteerdehij zich zo breed mogelijk, dr, J. Eykman, de al genoemdedirecteur
van de AMVJ die een persoonlijk vriend werd, bracht hem behalve met vele
anderen ook in aanraking met socialistische voormannen als Koos Vorrink,
voorzitter van de SDAP, en dr. H.B. Wiardi Beckman, hoofdredacteur van
Het Volk; een plan om te trainen voor de Nederlandse ruiterploeg die in 1940
aan de Olympische Spelen in Rome zou deelnemen, ging niet door": die
Olympiade trouwens ook niet.
Bleven toch nog hier of daar ten aanzien van zijn persoon reserves be-

staan 1Wij menen van wel. Maar zij smolten weg op de rode mei 1940, toen
de prins persoonlijk deelnam aan het afslaan van het offensief der Duitse
troepen en zich bereid toonde, voor zijn nieuw vaderland het eigen leven in
te zetten in een strijd die, al realiseerde men zich dat niet, van meet af aan
verloren was.

1Prins Bernhard, 6 april I956.
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