DE DEFENSIE

vloeien, indien tussen de chef van de generale staf en de commandant van het
veldleger een sfeer van hartelijke samenwerking bestond. Dat laatste was
sinds het begin van de eeuw zelden het geval geweest. Jongere officieren
van de generale staf meenden zelfs dat men in regeringskring een bijzondere
flair had, in die twee functies telkens opperofficieren te benoemen die elkaar
niet konden luchten of zien. Afgezien evenwel van die persoonlijke factoren,
moesten ook zakelijke een tegenstelling scheppen. De chef van de generale
staf zag zich als organisator van de landsverdediging als geheel (waarbij hij
evenwel niets te zeggen had over de marine), de commandant van het
veldleger zag zich als veldheer die met grote eenheden aan het opereren
sloeg — en beiden beschouwden zich als aangewezen candidaat voor de hoogste
benoeming: die tot opperbevelhebber van land- en zeemacht.

Toen generaal Reynders in februari '35 zijn bovenbehandelde nota
schreef, was luitenant-generaal jhr. W. Réell commandant van het veld-
leger en commandant van de Vesting Holland: in rang stond hij toen nog
boven de chef van de generale staf; bovendien was hij zes jaar ouder dan
deze en drie jaar eerder in de generaalsrangen opgenomen. In een minimum
van tijd lagen de twee opperofficieren met elkaar overhoop. Volgens zijn
instructie was het de taak van generaal Reynders, te bepalen waar het
Nederlandse leger na mobilisatie geconcentreerd zou worden; dat moest hij
doen ‘in overleg’ met de commandant van het veldleger, maar deze, die op
het standpunt stond ‘dat hij als zodanig en als oudste bij mobilisatic de
aangewezen opperbevelhebber van land- en zeemacht was’, dacht er niet
aan, generaal Reynders’ denkbeelden te aanvaarden. Generaal Reynders
wist door te zetten dat de beslissing bij hem kwam te liggen: ‘in overleg’
werd gewijzigd tot ‘na overleg’. Dat wekte bij generaal Réell ‘zeer grote
ontstemming’? — dat hij die ontstemming in ’37 op zijn opvolger, generaal
1.].G. baron van Voorst tot Voorst overdroeg, krijgen wij nog te verhalen.

Het was wel onvermijdelijk dat beide autoriteiten (de chef van de generale
staf en de commandant van het veldleger) steun gingen zocken bij derden:
bij de minister van defensie en bij de Koningin; zij had een intense belang-
stelling voor militaire aangelegenheden. Aan de Koningin gaf generaal
Rell op 18 april ’35 een lange uiteenzetting van hetgeen hij op militaire
gronden wenselijk achtte en daarin werd, blijkens het memorandum dat hij
haar twee dagen later toestuurde, het gevaar van een plotselinge Duitse
overval veel sterker onderstreept dan in februari in generaal Reynders’

1 Brief, 10 sept. 1958, van I. H. Reynders aan de Sectie krijgsgeschiedenis (Archie-
ven, groep IlI-1, pak B).
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