
DE DEFENSIE

gedut had op een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den luisteraars
dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan
slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om
ongerust te zijn.'

Vijf weken langer dan normaal bleef de winterlichting-' 35 onder de
wapenen. Wat men met de haastig uit die lichting gevormde compagnieën
voor had alsmede met het detachement dat op de school voor reserve-
officieren te Kampen ijlings samengesteld werd, willen wij onbesproken
laten; het was, aldus Nierstrasz, 'een lapmiddel zonder veel waarde'."

Zo kon men niet doorgaan.
Nu was al na de eerste wereldoorlog besloten dat men, zo het ooit weer

tot mobilisatie zou komen, dat mobiliseren in twee op elkaar aansluitende
étappes zou splitsen: bij de 'voorrnobilisatie' zou ongeveer een zesde van de
landmacht opgeroepen worden, bij de 'algemene mobilisatie' het resterende
vijf-zesde. De voormobilisatie zou een zekere dekking voor de algemene
mobilisatie vormen; bovendien zouden bij die voormobilisatie ook diegenen
opgeroepen worden die krachtens hun functie de overige grootverlofgangers
het best konden opvangen. De crisis van maart' 36 duwde de regering even-
wel met de neus op het feit dat zij de onplezierige keus had tussen een teveel
of een te weinig; een teveel dat gevormd werd door de voormobilisatie
van ca. 50 000 militairen: een diep in de maatschappelijke werkelijkheid
ingrijpende en ook kostbare aangelegenheid; of een te weinig, dat bestond
uit de wrakke combinatie van enkele tientallen, door politietroepen bemande
bunkers met de nagenoeg waardeloze detachementen van infanteristen die
pas twee-en-een-halve maand geoefend waren.

Was hier geen tussenoplossing? Generaal Reynders meende van wel.
In juni '35 had hij na overleg met de ministers Colijn en Deckers het

denkbeeld geopperd, op kritieke momenten over te gaan tot mobilisatie
van een gedeelte der met groot verlof gezonden, volledig geoefende lich-
tingen." Aanvankelijk liet Colijn dat denkbeeld rusten. Een klein jaar later
kwam hij er (nu niet alleen minister van koloniën, maar ook minister van
defensie) op terug. Begin mei '36 zond hij generaal Reynders een memo-
randum toe (de Koningin ontving afschrift), waarin hij er van uitging dat
men nooit zou kunnen verhinderen dat 'een grote mogendheid' (hij zal wel
uitsluitend aan Duitsland gedacht hebben) onverhoeds 'bepaalde delen van

1 A.v., p. 23. 2 A.v., p. 25 en 1. H. Reynders: 'Rapport terzake maatregelen en
voorzieningen welke niet achterwege mogen blijven, wil de Koninklijke Land-
macht voor haar taak berekend zijn' (18 april 1939), p. 16.
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