DE GRENSBATALJONS

ons land’ zou willen bezetten: ‘tk voeg er aan toe, dat tegen dat gevaar op
aarde geen kruid gewassen is.” Maar in zulk een geval zou Nederland
terstond hulp krijgen van anderen:

‘Het geval van alleen een oorlog te moeten voeren tegen een Europese groot-
macht acht ik uitgesloten. Het zal dus altijd een bondgenootschappelijke oorlog
zijn waarvoor wij komen te staan. Maar dan heeft de bondgenoot die ons te
hulp moet komen, meer aan een intact gehouden leger dat elke week meer een
leger wordt, dan aan een leger dat reeds in de allereerste dagen door vijandelijke
krachten overweldigd zou worden.’

Hoe kon men die overweldiging voorkomen: Veel geld was er niet
voor, meende Colijn. Oplossingen ‘die ettelijke miljoenen zouden vergen’,
wees hij bij voorbaat af. De bunkers bij de grote bruggen achtte hij daaren-
tegen onvoldoende: zij hadden voor Friesland, Groningen, Drente, Over-
ijsel ‘en een groot deel van Gelderland en Noord-Brabant’ (merkwaardig
genoeg noemde hij Limburg niet) geen betekenis. Hij voelde veel voor de
doorgeneraal Reyndersvoorgestelde gedeeltelijke, of strategische, mobilisatie,
maar waar de generaal gesuggereerd had, van de in geval van nood op te
roepen 15 000 geoefenden de kernen te maken van de regimenten die door
de voor- en de algemene mobilisatie op volle sterkte zouden komen,
meende Colijn dat het beter was, met 15 tot 20 000 man (hij wilde dus iets
verder gaan dan de chef van de generale staf)

‘in de grensprovincién afzonderlijke bataljons te vormen (zo nodig tot regi-
menten verenigd) die geheel los moeten staan van de vorming der eenheden van
het oorlogsleger . . . Het zouden deze bataljons moeten zijn welke bestemd zijn

om te worden opgeroepen zodra de strategische voorzorgen nodig worden
geacht.

Wezenlijk verder wilde Colijn niet gaan. Wel voelde hij er in beginsel
voor, het contingent ‘met een paar duizend man’ te verhogen en de oefentijd
van de infanterie van vijf-en-een-half tot negen maanden uit te breiden,
maar ‘wanneer daartoe zal kunnen worden overgegaan, moet ik thans in het
midden laten.’*

Zo had de Rijnland-crisis geen ander onmiddellijk gevolg dan dat een
soort strategische mobilisatie voorbereid werd. Zij omvatte in hoofdzaak
zeventien bataljons infanterie die geposteerd zouden worden aan de land-
grenzen, langs de kust, aan het Maas-Waal-kanaal, aan de IJsel en op de in

1 H. Colijn: ‘Memorandum voor de chef van de generale staf’. Het ongedateerde
stuk stamt uit eind april of begin mei 1936.
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