DE GEEST VAN DE NATIE

wikkeling. Dat de opperofficieren die de directe verantwoordelijkheid
droegen voor de landsverdediging, eerst in 36 de beschikking kregen over
een dienstauto!, was er een typerend symptoom van.

Van belang was ook, dat de binnenlands-politicke tegenstellingen een
serieuze aanpak van het defensievraagstuk in hoge mate remden. Tot diep
in de jaren 30 werd de waarde van de nationale gedachte door het socialis-
tische volksdeel (om van het communistische niet te spreken) in twijfel
getrokken. Dat volksdeel zag de staat der Nederlanden als de staat van de
gchate Colijn, van de ‘man van Atjeh’, van de oud-petroleum-magnaat,
van de ‘militarist’ die ‘De Zeven Provincién’ met een torpedo naar de bodem
van de oceaan had willen zenden, van de ‘aarts-aanpasser’ die de gulden
‘gaaf’ wilde houden en de werklozen afscheepte met ‘honger-uitkeringen’.
Velen waren er die de bereidheid niet opbrachten, van hem atkomstige
voorstellen ook maar in overweging te nemen. Die voorstellen gingen
overigens niet eens zo bijzonder ver. Colijn hield het in zijn hart namelijk
voor onwaarschijnlijk, ja eigenlijk voor ondenkbaar, dat Duitsland in geval
van een nieuw internationaal conflict de Nederlandse neutraliteit zou
schenden. Zeker, hij besefte dat ons land in een betere staat van verdediging
gebracht moest worden, maar zag hij dat ooit als een zaak van acuut levens-
belang die hem noopte, de zweep te leggen over zijn ambtgenoten, over de
volksvertegenwoordiging en over de publicke opinie: De impulsen die
van hem uitgingen, kan men bezwaarlijk krachtig noemen. In regeringskring
was hij intussen de dominerende figuur. De Wilde, minister van financién
in zijn vierde ministerie, van Dijk, minister van defensie in diezelfde regerings-
ploeg (beiden anti-revolutionair), waren even conservatief-zuinig als hij. Van
Dijk, oud-beroepsofficier, droeg de defensie wel een goed hart toe, maar
hij zag hoog tegen Colijn op en was bepaald niet bereid, bij de Staten-
Generaal meer aan te vragen dan Colijn en de Wilde verstandig leek. ‘Op
zijn tafel had hij’, aldus zijn landmacht-adjudant, kapitein Kruls, ‘een hele
stapel stukken liggen met voorstellen ter versterking van het defensie-
apparaat en vaak als ik er naar keek, zei hij: ‘Ja, Kruls, het ligt er allemaalnog.”’?

De generale staf, wij gaven dat al weer, kreeg van de regering aanzienlijk
minder gedaan dan hij voor wenselijk, ja voor noodzakelijk hield. Maar ook
die hoge militairen waren eerst vrij laat tot het inzicht gekomen dat de
Nederlandse weermacht zoals zij reilde en zeilde, weinig waard was.
Reynders’ voorganger als chef van de generale staf, luitenant-generaal
Seyffardt, had in oktober ’33, kort na Duitslands uittreden vit de Volkenbond

1 Nierstrasz: De voorgeschiedenis, XII, p. 100. 2 H. J. Kruls, 16 febr. 1956.
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