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DE DEFENSIE

(onheilspellende waarschuwing l), in een nota aan de ministerraad de grootte
van ons leger 'voldoende' genoemd en van zijn organisatie opgemerkt dat
deze 'in grote lijnen aan redelijke eisen voldeed'"; in april' 35 had, zoals wij
zagen, de commandant van het veldleger, generaal Röell, van 'goed en
zeer krijgswaardig materieel' gerept; nog bijna twee volle jaren moesten
toen verstrijken eer generaal Reynders een concreet urgentieplan tot ver-
betering van de bewapening aan de regering voorlegde: het heeft alles veel
tijd gekost - teveel tijd.

Ook kan men niet zeggen dat die hogere officieren bij ,wie een klimmende
onrust groeide, de publieke opinie wisten te benaderen op een wijze die
haar aansprak. De nieuwe commandant van het veldleger, generaal J.J. G.
baron van Voorst tot Voorst, een zeer belezen militair, deed in ' 37 een aan
de Duitse herbewapening gewijde studie verschijnen, maar zijn boekje
moest door zijn technische aanpak veel algemeen-belangstellenden af-
schrikken en de waarschuwing die het behelsde, was ook niet volstrekt
duidelijk doordat de generaal, wel onderstrepend dat het Duitse opperbevel
niet zou schromen, een oorlog 'offensief te voeren en daarbij de vermeende
zwakke of kwetsbare zijden van de hoofdtegenstander' (Frankrijkl) te
treffen, van opinie was dat het buiten het kader van zijn beschouwingen
viel, 'na te gaan, in hoeverre het waarschijnlijk is, dat de weg daarheen
door ons land zal kunnen leiden.'2 Meende hij dat de regering een on-
barmhartig-duidelijk alarm niet voor haar rekening zou willen nemen 1

Duchtte hij reacties van angst bij de publieke opinie 1 Wij weten het niet.
Wij hebben in elk geval ook onder de hoge militairen niemand kunnen
vinden die het verstond, onverbloemd en overtuigend uit te spreken dat
Nederland grote kans liep, onder de voet gelopen te worden indien het zijn
defensie-inspanning niet snel ver-drie- of ver-viervoudigde. Trouwens, bij
het algemeen-geïnteresseerde grote publiek moest men dezulken ook met
een lantaarntje zoeken. De Rotterdamse hoogleraar dr. ir. J. Goudriaan
was een dier zeer weinigen, zo niet de enige. Hij publiceerde onder de
titel 'Te wapen!' begin april' 36, een maand na de bezetting van het Rijnland,
in De Groene Amsterdammer een artikel (hij had het een jaar eerder geschreven,
maar toen niet wereldkundig gemaakt) waarin hij betoogde: de tweede
wereldoorlog komt en de Duitsers zullen stellig van plan zijn, over Neder-
lands grondgebied op te rukken.

'Wat staat Nederland dan op dit ogenblik te doen? Er is naar mijn vaste over-

1 Nierstrasz: De voorgeschiedenis, Inl., p. 44-45. 2 J. J. G. van Voorst tot Voorst:
De Duitse herbewapening (1936), p. 94.
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