
COLIJN HOOPT OP ENGELSE HULP

Hongarije en Zwitserland.' Wij kwamen met onze orders te laat. Dat
schaadde in hoge mate de qualiteit van de uitrusting van onze landmacht.

De uitbreiding en modernisering van de vloot stuitte op overeenkomstige
problemen. Maar er was meer. De leiding 'van de landmacht had althans
begin '37, wat de uitrusting aanging, een helder denkbeeld van hetgeen zij
wenste te bereiken (neergelegd in het urgentie-program van generaal
Reynders), maar op dat moment was in regeringskring het debat nog in
volle gang over de vraag waar men, wat de Koninklijke Marine betrof,
eigenlijk naar moest streven. Dat hing minder samen met de verdediging
van Nederland dan met die van Nederlands-Indië.

Tot diep in de jaren '30 stonden de ministers op het standpunt dat men de
verdediging van Indië in hoofdzaak en in wezen aan Engeland moest
overlaten. Minister-president Colijn was er zeker van dat men bij een
Japanse aanval kon rekenen op Engelse hulp. 'Een bezetting van de Neder-
lands-Indische archipel door Japan zou', zo zette hij in mei '36 in een nota
aan de ministerraad (waarvan de Koningin afschrift kreeg) uiteen,

'dermate nadelig zijn voor de handhaving van de eenheid van het Britse wereld-
rijk, dat niet valt aan te nemen dat Engeland zulks zonder meer zou toelaten.
Jarenlange aanrakingen met Engelse regeringskringen hebben mij de overtuiging
geschonken dat zulks ook in Engeland sterk gevoeld wordt ... Teneinde tot een
deugdelijke beslissing te komen van hetgeen onzerzijds bij beperkte geldmiddelen
moet worden gedaan, zou eigenlijk een bespreking met de Engelse regering
nodig zijn. Dit wijkt echter dermate af van onze gangbare politiek, dat daaraan
grote bezwaren verbonden zijn.'

ondanks die bezwaren had Colijn via de Nederlandse marine-attaché
te Londen schriftelijk een van de leden dier regering, de minister van marine,
om technisch advies gevraagd (deze antwoordde niet)" en met twee van
haar functionarissen, de Engelse landmacht- en luchtmacht-attaché's in
Den Haag, 'langdurige besprekingen van algemene aard' gevoerd. In het
licht van hun opinies was hij, zo schreef hij in zijn nota, tot de conclusie
gekomen dat aan demarine in Indië voor de verkenning op grote afstand
de nodige nieuwe vliegboten toegevoegd moesten worden (60', in vier jaar
tijd aan te schaffen), terwijl het Koninklijk Nederlands-Indisch leger voor
'de eigenlijke gevechtshandelingen' de beschikking moest krijgen over
bommenwerpers; daarvan waren toen al 13 in bestelling, men wilde in
eerste instantie gaan tot 39. Maar de vloot? Twee staatscommissies hadden

1Van Ham: 'De verzorging van de Koninklijke Landmacht in 1939 en 1940', dl. I,
p. 106--09. 2 A. de Booy: 'Herinneringen van de marine-attaché te Londen'
(Mededelingen van de Marinestaf, 1952, no. 2, p. 17).
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