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sinds' 33 de tanden stukgebeten op het probleem, hoe men met een minimum
aan geld de verdediging van Indië nog dragelijk kon inrichten; zij waren het
niet eens geworden. Welstond vast dat er in Indische wateren 2 flottielje-
leiders (één daarvan, de 'Tromp' was al in aanbouw), 12 torpedobootjagers
en 18 onderzeeboten moesten komen, maar het was voor Colijn geen
uitgemaakte zaak dat men de kruisers, duur vooral door hun personeels-
bezetting, moest behouden.' Er waren er nu drie: aan de 'Java' en aan de
'Sumatra' was in '36 de 'De Ruyter' toegevoegd.
Eerst eind '37 liet Colijn zijn aarzeling ten aanzien van de kruisers vallen

en uit de memorie van toelichting op de defensie-begroting' 38 bleek boven-
dien, dat hij het aantal vliegboten van 60 op 72 wilde brengen. Nogmaals
een jaar later (eind '38) werden het er 78 en werden ook gelden aangevraagd
om de 'Java' door een moderner kruiser te vervangen. In die tijd was evenwel
in Indië een stevige perscampagne op gang gekomen, gestart door Het
Soerabaiaas Handelsblad, om aan de marine veel grotere eenheden dan kruisers
toe te voegen, nl. slagkruisers: schepen die in die tijd tussen de 25 000 en
30000 ton waterverplaatsing hadden. De chef van de marinestaf, vice-
admiraal J.Th. Furstner, was daar een enthousiast voorstander van. Wij
gaven al weer dat hij in juli' 39 tijdens de conferentie ten paleize Noordeinde
als zijn mening geuit had, dat drie slagkruisers de veiligheid van Nederlands-
Indië in plaats van voor 30, voor 80 procent zouden garanderen. Wel waren
de Japanse slagschepen zwaarder, maar hen zouden die drie slagkruisers door
hun grotere snelheid kunnen ontwijken - hetgeen, zoals wij al zagen,
generaal Reynders de vraag in de mond gegeven had, hoe die lichtere
slagkruisers ooit tot convooien zouden kunnen doordringen die door de
zwaardere Japanse slagschepen gedekt werden.
Bij een vroegere gelegenheid was de admiraal in zijn romantisch enthou-

siasme nog verder gegaan. Begin april '39 had hij de Koningin op haar
verzoek (hem via de minister van defensie overgebracht) een lange memorie
toegezonden waarin hij op de bouw van vier slagkruisers aangedrongen had.
Japan had op dat moment al niet minder dan tien slagschepen in de vaart
of in aanbouw, plus vier slagkruisers. Ook moest men aannemen (maar daar
zweeg Furstner in zijn memorie over) dat de Japanse superioriteit nog aan-
zienlijk groter zou zijn tegen de tijd dat die vier Nederlandse slagkruisers
gereed zouden zijn, 1945-'46: 'buitengemeen kritieke jaren voor Oost-Azië',
zoals de admiraal korte tijd later aan een relatie uit de kring van De Waag
schreef.2 Japan zou, aldus zijn memorie aan de Koningin, voor een expeditie

1 Nota, 6 mei 1936, van Colijn aan de ministerraad. 2 Brief, 5 okt. 1939, van
J. Th. Furstner aan D. H. Westra (ArchiefDe Waag, map U IO f).
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