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DE GEEST V AN DE NATIE

Ballonversperringen die aanvallende vliegtuigen zouden dwingen, op
grote hoogte te blijven, ontbraken ook al. Generaal Best had in '37 tot aan-
schaffmg geadviseerd. Pas kort voor het uitbreken van de tweede wereld-
oorlog kreeg hij na herhaald aandringen de beschikking over het nodige
geld maar 'toen (was) natuurlijk nergens meer een ballon te krijgen, en wij
maken dat niet in ons land.'l Weer was een kans gemist.
Kurmen wij hiermee onze rondgang beëindigen? Nog niet.
'De geest van de natie was afkerig van de defensie', schreven wij eerder.

Men kan, dunkt ons, de betekenis van die algemene factor nauwelijks
genoeg onderstrepen. De marine genoot in sommige kringen nog een
zekere populariteit en met haar grote vaste kern aan personeel was zij,
althans wat haar interne verhoudingen betrof, minder afhankelijk van de
stemming in den lande dan de landmacht. Het grootste deel van de marine-
eenheden vertoefde trouwens niet in Nederlandse wateren. De landmacht
was daarentegen aan het Nederlands territoir gebonden en dat de lands-
verdediging in geval van oorlog in de eerste en verreweg voornaamste
plaats op haar zou neerkomen, was evident. Welnu: de doorsnee-recruut
voelde niet veel voor al dat gemarcheer en geëxerceer. De zin ervan was
hem niet duidelijk en werd hem ook niet bijgebracht. De meeste dienst-
plichtigen hadden, als zij in dienst kwamen, geen flauw benul van de be-
tekenis van het leger - na afloop van de eerste oefening evenmin.
Nederland had geen sterk-levende militaire traditie; uit de eerste wereld-

oorlog was de herinnering blijven hangen aan een immense slachting wat de
strijd buiten onze grenzen, aan een immense verveling wat de mobilisatie
binnen die grenzen betrof Op veel plaatsen in de landmacht heerste een
sfeer van landerigheid. Het militaire vak werd slecht onderwezen; wie met
enig kritisch besef in dienst was, wist (hij hoefde maar te kijken naar de uit-
gewoonde kazernes en naar de ouderwetse wapenen) dat hij deeluitmaakte
van een geheel waarvoor de natie zich weinig offers had willen getroosten.
Het was al-bij-al voor het beroepskader aan officieren en onder-officieren
een deprimerende toestand. 'Maar eenmaal komt de tijd I dat we de rotzooi
gaan verlaten' - met dat lied op de lippen, met dat verlangen in het hart,
kwamen de meeste dienstplichtigen op. Voor vijf-en-een-halve maand
eerste oefening: hoe kon men hen in een zo korte periode tot kundige,
snel-reagerende militaire eenheden formeren die bestand zouden zijn tegen
de verschrikkingen van de moderne oorlog? Primitief geoefend gingen na
die eerste oefening de dienstplichtigen met groot verlof. Ook de onder-
officieren onder hen hadden dan nauwelijks ervaring opgedaan; in een

1Enq., dl. I c, p. 126.
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