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mogendhedenconferentie zou beginnen waaraan, behalve Hitler en hij, ook
Mussolini en de Franse premier Daladier zouden deelnemen. De spanning
begon te wijken. Zij week geheel, toen op vrijdag 30 september bekend
werd dat in München afgesproken was dat de Duitse troepen van loktober
afhet Sudetengebied zouden mogen binnenrukken. Tsjecho-Slowakije, door
Frankrijk en Engeland in de steek gelaten, aanvaardde dit smadelijk accoord,
Daladier werd in Parijs, Chamberlain in Londen met uitbundig gejuich
ontvangen. De Engelse premier was op het vliegveld Croydon uit het
toestel gestapt, zwaaiend met een verklaring dat Engeland en Duitsland
voortaan alle geschillen langs vreedzame weg zouden regelen; Hitler had
zonder enige scrupule zijn handtekening gezet onder dat stuk. 'Peace for
our time!' - zo luidden de woorden die Chamberlain tot de menigte richtte
die hem in Downing Street opwachtte.
Immens was de opluchting ook in ons land. Velen leek het oorlogsspook

voor altijd gebannen. Er werd druk gevlagd, in sommige steden trokken
muziekkorpsen rond en kreeg de schooljeugd 's middags vrij. Talloze
huldigingstelegrammen werden aan Chamberlain gezonden die, zo meende
men, 'de vrede gered' had. 'En wie niet elk Godsgeloof verloren heeft,
zal', aldus het anti-revolutionaire blad De Standaard, 'de Koning der Koningen
gedankt hebben voor deze schier ongedachte uitredding.'! Het Centraal
Bloembollencomité stuurde uit dankbaarheid de regeringen van Duitsland,
Italië, Engeland en Frankrijk een grote partij bloembollen toe om de parken
bij de regeringsgebouwen in Berlijn, Rome, Londen en Parijs te verfraaien."
Verzending van een rouwkrans naar Praag, waar meer reden voor was,
bleef achterwege.
De militaire voorzorgsmaatregelen werden spoedig ongedaan gemaakt.

Op 5 oktober begon de demobilisatie van de grensbataljons, een dag later
keerden de ude bataljons uit de oorlogsopstellingen naar hun vredesstand-
plaats terug. Ook de herhalingslichtingen konden weer met groot verlof
gaan.ê
De alarmregeling had over het algemeen althans in zoverre goed gewerkt

dat de legerleiding in de dagen van de grootste spanning de beschikking
gekregen had over enkele tienduizenden militairen die op de strategisch
meest belangrijke punten geconcentreerd waren. Er hadden zich evenwel tal
van gebreken geopenbaard. Dat zich hier en daar administratieve verwarring
voorgedaan had, was niet het ergste: die was te verhelpen. Maar er waren
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