DE DEFENSIE

zouden trachten, de rivieren over te steken: die punten waar wegen op de
rivieroevers uitkwamen. Met zwaar materiaal zouden de Duitsers nooit
zomaar door de uiterwaarden kunnen trekken: zij zouden aangewezen zijn
op die wegen. Was het dan niet beter, het gebruik van die wegen door
middel van concentraties van bunkers te bemoeilijken in plaats van die
betonnen bouwwerkjes langs honderden kilometers rivier- en kanaaldijk
te plaatsen :

Minister van Dijk hield voet bij stuk en de chef van de generale staf gaf toe.
‘Ik was natuurlijk al verheugd’, verklaarde hij later, ‘dat er geld beschikbaar
gesteld werd om aan de rivierverdediging en de grensverdediging meer
aandacht te besteden dan tot nu toe besteed werd, dus ik heb mij er tenslotte
bij neergelegd.

De geringe waarde van het ‘aaneengesloten vuurfront’, waar de minister
zijn hart aan verpand had, zou in mei ’40 al op de eerste oorlogsdag blijken.

De crisis van lente 39

Toen Hitler, nog geen half jaar na het in de wacht slepen van het Sudeten-
gebied, op 15 maart '39 Bohemen en Moravié bezette, werden, vreemd
genoeg, in ons Jand geen militaire voorzorgsmaatregelen getroffen. Ver-
moedelijk zagen de ministers het gebeuren als een nieuw bewijs voor de
opvatting die Colijn onder woorden gebracht had toen hij in zijn radiorede
van eind september ’38 betoogd had, dat Duitslands actie ‘in oostelijke
richting’ ging. De commandant van het veldleger, generaal van Voorst tot
Voorst, was ontzet over die passiviteit; daags na de intocht van de Duitse
troepen in Praag werd hij bij de Koningin geroepen die weten wilde,
‘wat gedaan wordt bij plotselinge aanval Duitsland’. De generaal deelde
haar mede, ‘dat slechts ogenblikkelijk en volledig mobiliseren ons kan
redden’, en liet daar een litanie van klachten op volgen: het veldleger had
een schrikbarend tekort aan moderne artillerie; minister van Dijk wilde
er vermoedelijk wel iets aan doen, maar het ging allemaal te langzaam en de
minister-president was met zijn maatregelen uit 38 een jaar te laat geweest.
‘H.M.’, tekende de generaal aan, ‘verzekerde tweemaal: ik zal mijn best
doen om regering te overtuigen inzake tijdige volledige mobilisatie en
betere bewapening ... Maar het is met die heren moeilijk praten .

1 Getuige I. H. Reynders, Eng., dL. I ¢, p. 595.

624



