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'COLIJN ZIET ZAAK NIET IN'

H.M. zeide: ik zal niet zeggen dat ik de inlichtingen van commandant
veldleger heb, maar alsuitgangspunt nemen grote internationalespanningen. '1
Vier dagen na dit gesprek deed generaal van Voorst tot Voorst, gezien

de totaal onberekenbare internationale situatie ('Voor men het weet, kan
Europa in oorlogsbrand staan en ons land zelfs in eerste instantie in de
voorgenomen, doch geheel verborgen maatregelen zijn betrokken'), aan
de chef van de generale staf, generaal Reynders, het voorstel toekomen,
medio april bij wijze van proef een algemene mobilisatie te houden en
vervolgens alle geoefende lichtingen anderhalve week op hun toekomstige
taak voor te bereiden.ê Generaal Reynders had precies een dag nodig om
dat voorstel af te wijzen: een algemene mobilisatie kostte per maand
f 36 miljoen; als de regering dat geld ter beschikking wilde stellen, kon men
het zijns inziens op een betere wijze besteden; de te nemen proef zou,
vreesde hij, de geoefendheid ook niet wezenlijk verbeteren, en hij achtte
haar, afgezien nog van enkele technische bezwaren, 'met het oog op de
huidige toestand ... ook om politieke redenen minder gewenst."
Op de dag waarop de voortvarende commandant van het veldleger

die eerste klap kreeg, ontving hij nog een tweede: zijn toch al zo gering
vertrouwen in de ministers werd verder ondermijnd door een gesprek met
de minister van buitenlandse zaken, Patijn, dat hem deed aantekenen:
'Colijn ziet zaak niet in. Werkt met papiertjes. Van Dijk is teveel gelieerd
met Colijn. Is veel te langzaam.f Hij begon er genoeg van te krijgen en hij
voerde het voornemen uit dat al enige tijd in hem leefde: op 24 maart
berichtte hij minister van Dijk, dat hij van plan was om het bevel over het
veldleger neer te leggen, zij het dat hij 'op grond van de huidige zorg-
wekkende omstandigheden' nog even wilde wachten met de officiële
aanvraag om eervol ontslag+ De Koningin zond hij rechtstreeks en buiten
de ministers om afschrift van zijn brief, zij liet hem onmiddellijk opbellen."
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