
CONFLICT TUSSEN COLIJN EN DE KONINGIN

van Dijk in Den Haag terug. In beginsel besloten zij, na de Paasdagen
telegram Q te doen uitgaan hetgeen dus o.m. de mobilisatie inhield van de
grensbataljons. Die wilden zij 'vrij geruime tijd (enige maanden) onder de
wapenen houden'; voorts zou de zomer-lichting '39 twee jaar in dienst
kunnen blijven.! Dat laatste vergde evenwel een wijziging van de Dienst-
plichtwet. Het denkbeeld van voormobilisatie werd door de minister-
president en de minister van defensie verworpen. Er werd een koninklijk
besluit opgesteld, strekkende tot mobilisatie van de grensbataljons en tot
de overige maatregelen die na ontvangst van telegram Q genomen zouden
worden. Maar er kwam een kink in de kabel: de Koningin, kennelijk
van opinie dat dat alles in de gegeven situatie onvoldoende was, weigerde
het besluit te ondertekenen, 'omdat zij zich terzake wilde beraden'. Dat
deed zij ook. Op eerste Paasdag, zondag 9 april, won zij het advies in van de
generale staP Wat generaal Reynders haar berichtte, is ons onbekend
gebleven, maar uit eigen initiatief zond generaal van Voorst tot Voorst als
commandant van het veldleger en commandant van de Vesting Holland
nog die zondag een alarmkreet naar 'De Ruygenhoek': de grens, berichtte
hij, zou wel iets beter verdedigd worden, maar voor het veldleger en de
bezetting van de Vesting Holland deed de regering niets; aan de grens zou
men trouwens slechts een halve tot een hele dag weerstand kunnen bieden,
anders gezegd: 'sterke vijandelijke legerafdelingen' zouden de algemene
mobilisatie plus eoncentratie grondig kunnen verstoren. 'Alleen een volledige
(oefenings)mobilisatie welke leidt tot een nieuw en snel systeem van mobili-
seren en concentreren, (kan)', zo schreef de generaal, 'afdoende de urgente
verbetering brengen, althans voorzover verbetering thans in ons vermogen
ligt. '3

Op tweede Paasdag, maandag 10 april, werd Colijn bij de Koningin
ontboden. Met klem drong zij op algemene mobilisatie aan. Colijn weigerde.
Hij troostte zich maar met het argument dat zij, 'als echte vrouw (hetgeen
gelukkig) nog wel eens veranderlijk van opvatting' was" - zijn opinie
stond muurvast: algemene mobilisatie was niet nodig en niet wenselijk;
ze zou het economisch leven verstoren en ze was duur. Er restte de Koningin
niet anders dan het besluit te ondertekenen dat telegram Q deed uitgaan:
maandagavond te middernacht werd het verzonden. Colijns beleid werd

1 A.v., 8 april 1939. 2 A.v.; generaal van Voorst tot Voorst vermeldde in zijn
dagboek onder 8 april '39 enkele feiten die hij 'naderhand' vernam. 3 Brief,
9 april 1939, van de commandant van het veldleger aan de Koningin (Kabinet der
Koningin, archief). • Zo uitte hij zich vier dagenlater tegen de commandant van
het veldleger (J. J. G. van Voorst tot Voorst: 'Dagaantekeningen', 14 april 1939)·
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