DE DEFENSIE

militaire autoriteiten waren al, eveneens op 12 juli "24, door minister van
Dijk uitgenodigd, gedetailleerd op te geven, ‘op welke hoeveelheden krijgs-
materieel, verplegingsvoorraden, enz. naar uw oordeel moet worden
gerekend.” De antwoorden kwamen binnen, zij zullen wel een dik dossier
gevormd hebben. Dat dossier liet men verder rusten: er was toch geen
geld.

Een duidelijke richtlijn, schreven wij — maar zij werd niet in het oog
gehouden; niet door de legerleiding en niet door de ministers, met uit-
zondering van de economische sector waar men (dat krijgen wij nog te
schetsen) aan het eind van de jaren 30 met grote ijver voorraden ging
inslaan. Ons is niet gebleken dat op het niveau van de ministerraad, ja op
welk niveau ook, ooit, wat die mogelijke oorlog betrof, sprake geweest is
van goed doordacht en gecotrdineerd beraad over alle aspecten van de
landsverdediging. Men had van ’33, men had van ’36 af (Rijnland-crisis!)
kunnen redeneren: ‘Mocht Duitsland ons aanvallen, dan zullen wij trachten,
ons in het westen des lands drie maanden, één maand desnoods, te hand-
haven — wat hebben wij in dat geval nodig?* Ons is niet gebleken dat die
vraag in die jaren ooit duidelijk gesteld, ooit uitputtend doorgesproken is.
Wat de beveiligingsmaatregelen (de O- en de P-Q-regeling) inhielden,
slorpte aan militaire kant de energie al goeddeels op. Men nam daar voorts
aan, dat de troepen aan de grens enkele dagen weerstand konden bieden:
twee dagen, dacht generaal Reynders begin 39, ‘langer dan twee dagen’,
dacht minister van Dijk april *39 (‘Tk zeg, dit optimisme niet te delen’, aldus
generaal van Voorst tot Voorst!) — daarna zou men dan aan de [Jsel en, in
de Gelderse vallei, aan de Grebbelinie moeten standhouden, en vervolgens
zou (dat was althans de opvatting van generaal Reynders) het veldleger
moeten terugtrekken achter de inundaties van de Nieuwe Hollandse Water-
linie. Wat dan: Daar verdiepte men zich niet in, en zo was het beleid van
regering en legerleiding in feite een dubbele speculatie: een speculatie dat
Duitsland niet tot een grootscheeps offensief tegen Nederland zou overgaan
&n een speculatie dat, mocht zich dat geval tdch voordoen (Colijn geloofde
er niet in), Engeland en Frankrijk de Vesting Holland met voldoende
krachten te hulp zouden komen.

Beide speculaties bleken onjuist te zijn.

- Daarkwam dan nog bij, dat men, voorzover men over die mogelijkerwijs
komende oorlog dacht, zulks deed in voorstellingen die uit de eerste wereld-
oorlog dateerden. Hitlers Blitzkrieg zou als een complete verrassing komen.

171.J. G. van Voorst tot Voorst: ‘Dagaantekeningen’, 14 april 1939.
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