
GENERAAL REYNDERS

Niet alleen voor de Nederlandse generaals overigens - ook voor hun Poolse,
Deense, Noorse, Franse, Engelse en Belgische collega's.
Opzettelijke nalatigheid (het zij ten overvloede verklaard) hebben wij bij

dat alles aan Nederlandse kant niet kunnen ontdekken, wel een gebrek aan
visie.Wij nemen aan, dat er hier of daar in het beroeps- of reservekader wel
officierenwaren die, zich voor de geest halend welke eisen de eerste wereld-
oorlog gesteld had, zich met diepe bezorgdheid afvroegen, wat die romme-
lige, slecht-uitgeruste en slecht-ingespeelde Nederlandse landmacht in een
tweede wereldoorlog presteren zou, maar veel verder dan tot die bezorgdheid
kwamen ook zij niet. Er was nu eenmaal geen geld voor modernisering,
men moest roeien met de riemen die men had en als er geen al te zware storm
opstak, zou het wrakke bootje het misschien nog wel houden. Wie het op-
bracht, de Nederlandse landmacht kritisch te bezien, wist dat men van haar
niet al te veel mocht verwachten en dus evenmin al te hoge eisen aan haar
kon stellen.
In dat opzicht was generaal Reynders een realist.
Izaak Herman Reynders was een Groninger. In r879 was hij geboren in

Stadskanaal, in de gemeente Onstwedde waar zijn vader burgemeester was.
Hij werd beroepsofficier bij het wapen der infanterie. Toen hij in de eerste
wereldoorlog de Hogere Krijgsschool volgde, was hij de op één na beste
leerling van zijn jaar.! Na 'r8 zaten 'de nationale ontwapenaars' hem danig
dwars, zij lieten, erkende hij bijna veertig jaar later, 'een blijvende wrok in
mij achter'." Want Reynders (slank en klein van stuk, maar met een op-
vallend groot hoofd) was het tegendeel van wat men zich gemeenlijk onder
een rustige, gesloten Groninger voorstelt. Hij was een buitengewoon
levendig en emotioneel man: opvallend hartelijk (zijn stafofficieren liepen
met hem weg), maar door de daaruit blijkende gevoeligheid ook in hoge
mate kwetsbaar. Aan Nederlandse maatstaven gemeten, was hij een zeer
capabel opperofficier: werkzaam, toegewijd en intelligent - misschien zelfs
wel te vlug van geest. Voor het rustig doordenken van bepaalde situaties
gunde hij zich soms te weinig tijd; gekoppeld aan een zeker gemis aan wat
wij, bij gebreke aan een betere term, stoerheid zouden willen noemen, had
zijn emotionele kwetsbaarheid twee schijnbaar tegengestelde, maar in
werkelijkheid bij elkaarpassendegevolgen: liepen de conflicten hoog op, dan
viel het hem moeilijk, een vaste koers te bepalen - en had hij dievaste'koers
uitgezet, dan klampte hij er zich aan vast, ook als de omstandigheden dras-
tisch veranderd waren. Naturen als de zijne winnen, toeschietelijk als zij zijn,
steeds de aanhankelijkheid van ondergeschikten, maar slagen er in kritieke
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