
BERAAD BIJ DE KONINGIN

Luitenant-generaal Röell was het als commandant van het veldleger en
commandant van de Vesting Holland al met eens geweest met de verschil-
lende eoncentratie-plannen die generaal Reynders als chef van de generale
staf in' 34 en '35 min of meer had laten uitwerken. Daarmee legde men zich,
vond hij, teveel vast. Zoals hij begin '36 betoogde op een bijeenkomst van
twee vlagofficieren van de marine en zeven opperofficieren van de land-
macht die de Koningin belegd had ter voorlichting van haarzelf en van de
zes-en-twintigjarige Kroonprinses, was hij, Röell, 'een overtuigd aanhanger
vandenoodzakelijkheid van een of andere afwachtingsopstelling, voorafgaand
aan een concentratie.' Generaal-majoor Fabius, hoofd van de inlichtingen-
dienstin de eerste wereldoorlog, was hem toen bijgevallen: Fabius wenste

'met nadruk vast te stellen dat het wederom invoeren van een afwachtings-
opstelling, uiteraard meer beveiligd dan in 1914, een besliste noodzakelijkheid is
om als het ware eerst de kat uit de boom te kunnen kijken.'

Die afwachtingsopstelling moest, aldus weer luitenant-generaal Röell,
'aangezien het luchtgevaar het eoncentratie-spoorwegvervoer zeer twijfel-
achtig maakt', 'te voet en steeds strijdvaardig' ingenomen worden. En
behield de legerleiding dan 'bruggehoofden op de grote rivieren', dan zou
men 'een herhaling' krijgen 'van hetgeen Prins Willem I van Oranje deed,
toen deze door de vestingen aan Maas en ijsel 'de tuin van Holland sloot."~

Men mag zich afvragen ofhet in onze verhoudingen veel zin had, terug te
grijpen op militaire gebeurtemssen die 350 jaar in het verleden lagen.
Generaal Reynders had er maar het zwijgen toe gedaan. Beter dan een Röell
en een Fabius besefte hij, dat men in een radicaal andere tijd leefde en dat
men anno 1936 met de Nederlandse landmacht niet teveel kapriolen kon
uithalen; tot meer dan een passieve verdediging achtte hij haar met capabel.
Daarmee hield hij bij het opstellen van 'Geval Blauw' ook rekening; hier
kreeg het veldleger niet tot taak, na ingewikkelde manoeuvres in het vrije
veld een zwaar gevecht aan te gaan (in bewegingen met grote eenheden had
men geen enkele ervaring en voor een klassieke veldslag ontbrak al het
geschut) - het veldleger moest zich louter verdedigen: eerst in de Gelderse
Vallei, daarna achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Generaal Röell had zich tenslotte, maar tegenstribbelend, bij de concen-
tratie voor 'Geval Blauw' neergelegd; moeten neerleggen, want generaal
Reynders had, zoals wij al zagen, de bevoegdheid veroverd om als chef van

1w. Röell: 'Kort overzicht van het behandelde ter audiëntie van vlag- en opper-
officieren bij H.M. de Koningin op 9 januari 1936' (II jan. 1936), p. 10, 13, 14
(Kabinet der Koningin, archief).
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