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wenselijk, geheellos van het feit of Nederland aangevallen zou worden:
een neutraal Nederland zou het minstens zo moeilijk krijgen als in '14-'18
het geval geweest was, zo niet moeilijker. Kwam het wèl tot die aanval,
dan zou men die nieuwe organisatie nog minder kunnen ontberen, ook en
vooral niet, wanneer de conceptie werkelijkheid werd die minister van Dijk
in '24 neergelegd had en waarmee, min of meer onuitgesproken, bij die
verdedigingsvoorbereiding rekening gehouden werd: een Vesting Holland
die, misschien gedurende geruime tijd, stand hield, terwijl de andere pro-
vincies, Zeeland wellicht uitgezonderd, bezet zouden zijn.

Verder dan tot de verdediging van de Vesting Holland keek de overheid
niet vooruit. Particulieren waren er die dat wèl deden. Sommigen die het
betalen konden, emigreerden overzee, vooral naar de Verenigde Staten;
anderen brachten daar hun kapitalen in veiligheid; geen risico nemend,
begon de Nederlandse Bank in augustus '38 met het overbrengen van haar
goudvoorraad naar Engeland en Amerika. De president, mr. Trip, ging daar
begin '39, na overleg met een der directeuren, mr. A. M. de Jong, in Den
Haag met minister-president Colijn over spreken. 'Ik herinner mij nog'
zei later de Jong,

'dat de heer Trip een paar dagen later op dat gesprek terugkwam en mij zeide:
'Ik heb dit met de heer Colijn besproken en die meent dat het niet nodig was,
omdat er waarschijnlijk toch geen oorlog zal komen.' '1

'Waarschijnlijk.' Het onwaarschijnlijke kon werkelijkheid worden: de bank
zette de goudverschepingen voort, 'de stopzetting heeft nietlang geduurd.f
En de provincies buiten de Vesting Holland, De legerleiding zelf ging er

van uit, dat men die in geval van een krachtig Duits offensief na een week of
twee zou moeten prijsgeven. Moest daar niets voorbereid worden,
Voor naar buiten blijkende voorbereiding werd niet gevoeld. Het gehele

perspeetlef leek trouwens vaag, ver-af en onwezenlijk. Maar daarnaast zou,
zo vreesde men in regeringskring, elke naar buiten blijkende voorbereiding
Duitsland irriteren en, vooral, de eigen bevolking hevig verontrusten;
hoogstwaarschijnlijk nodeloos verontrusten, meende men. Binnenskamers
werd wèl iets gedaan. Iets, niet veel. In '35 had de ministerraad een ontwerp-
bekendmaking goedgekeurd 'betreffende de houding welke de bevolking
in geval van een eventuele vijandelijke inval behoort aan te nernen'ê; die
bekendmaking, voorbereid door een commissie die van het geldelid oorlogs-
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