
GEEN VOORLICHTING

'uitgelegd zijn als (onder dwang van Engeland) tegen Duitsland gericht
Velen meenden in 1937 dat de regering vlak voor ofbij een dreigende vijandelijke
inval nog tijd zou hebben, de 'Aanwijzingen' aan de ambtenaren ... te doen
toekomen. Zo goed als niemand heeft destijds voorzien dat de bezetting van
het hele land in vijf dagen een feit zou zijn."

Was het de minister van binnenlandse zaken dan niet bekend dat de v.

legerleiding er van uitging dat men, als het tot een Duitse aanval kwam,
hoogstwaarschijnlijk na die vijf dagen de drie noordelijke provincies alsmede
Overijsel, en grote delen van Gelderland en Limburg zou hebben prijs-
gegeven 1 Men bracht in regeringskring niet de fantasie en misschien ook
niet de moed op, zich nuchter voor ogen te stellen wat zulk een Duitse
aanval zou betekenen.
Ja toch: enige voorlichting was er wèl. In het Correspondentieblad van de

Centrales van Hogere Rijks- en Gemeente-ambtenaren werden in de lente
van '39 drie artikelen opgenomen over het onderwerp 'Ambtsplicht in
oorlogstijd' en een van de twee auteurs werd in juni uitgenodigd, over dat
thema te spreken op de jaarvergadering van de Vereniging van Comptabele
Ambtenaren bij de Overheids- en Semi-Overheidsbedrijven en Diensten.
Die comptabele ambtenaren zouden overigens bepaald niet als eersten voor
beleidsbeslissingen komen te staan die uit het contact met een bezetter zouden
voortvloeien. De commissaris der Koningin in de provincie Groningen,
mr. J. Linthorst Homan (een van de leden van het Driemanschap der
latere Nederlandse Unie) is, voorzover ons bekend, de enige gezagsdrager
geweest die, de 'Aanwijzingen' gelezen hebbend, enkele malen, óók in '39,
de regering verzocht, hem te machtigen, de bevolking, met name ook de
voormannen van het bedrijfsleven, voor te lichten over de volkenrechtelijke
aspecten van een eventuele oorlog en bezetting. 'Dat werd echter in
Den Haag afgewezen', schreef hij later, 'omdat de regering zich niet op
het standpunt kon stellen dat oorlog waarschijnlijk was."

En zo bleef men, niet alleen materieel, maar ook moreel, nagenoeg on-
voorbereid op het onheil dat naderde.
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