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Van Colijn naar de Geer

Nu wij dan aan het laatste hoofdstuk van ons Voorspel toe zijn, heeft het
misschien zin om, al ware het slechts ter voorkoming van misverstanden, te
onderstrepen dat wij in alle voorafgaande hoofdstukken niet getracht en
evenmin beoogd hebben, een zelfstandige geschiedenis van vooroorlogs
Nederland te schrijven. Hadden wij dat gedaan, dan zouden wij allicht, en
met name in de jaren' 30, de gebeurtenissen geheel anders gegroepeerd en in
eerste instantie aansluiting gezocht hebben bij de kabinetten die toen het
regeringsbeleid bepaalden: het derde rninisterie-Ruys de Beerenbrouck
(augustus 'zo-mei '33), het tweede ministerie-Colijn (mei '33-juli '35), het
derde (juli '35-juni '37) en het vierde en vijfde (juni '37-augustus '39). Ons
ging het evenwel niet om de politieke, economische en sociale ontwikke-
lingen op zichzelf, ons ging het om geheel iets anders: het blootleggen en
analyseren van de factoren en het aangeven van de krachten die in de ge-
schiedenis van Nederland in de tweede wereldoorlog (ons eigenlijk onder-
werp) zouden doorwerken. Vandaar dat het ons raadzaam leek, die factoren
en krachten stuk voor stuk te volgen, los van hun samenspel in de jaren '30.
Vandaar ook dat onze hoofdindeling een systematische was, niet een
chronologische.
Een beknopte terugblik lijkt ons zinvol.
Wij schetsten een in hoofdzaak door politiek-conservatieve krachten be-

heerst land; een land waarin tussen de twee wereldoorlogen de moderni-
sering van het productieapparaat voortgang vond maar de eigendoms-
verhoudingen en daaruit voortvloeiende sociale tegenstellingen niet in-
grijpend gewijzigd werden; een land dat van '30 af getroffen werd door de
diepe economische crisis die een werkloosheid van katastrofale omvang deed
ontstaan maar die als gevolg van het conservatief beleid, in Colijn ge-
personifieerd, ten onzent moeizamer, nog moeizamer overwonnen werd
dan elders. Tegen de onder Colijns leiding doorgezette politiek van half-
slachtige 'aanpassing' en aarzelende ordening kwamen de krachten van links
wel in verzet, maar veel effect had zulks niet. Nog minder effectief was de
politieke stormloop van de NSB; het oog gericht op haar noodlottige rol
tijdens de Duitse bezetting, beschreven wij die NSB uitvoerig in haar
politiek-geestelijke oorsprong, in haar organisatorische ontwikkeling, in haar
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