DE KABINETSCRISIS VAN JULI 3§

de verbittering bij hun aanhang onder de katholieke arbeiders kennend, een
actiever bestrijding van de werkloosheid wensten. Begin juni "3 was hun
voorman Steenberghe die terecht van mening geweest was dat op de
devaluatie van de Belgische franc die van de Nederlandse gulden had dienen
te volgen, als minister afgetreden. Ruim een maand later ging het er naar
uitzien dat de Tweede Kamerfractie van de Rooms-Katholicke Staatspartij
haar steun aan het algemene economische beleid van het door Steenberghe’s
uittreden verzwakte, tweede ministerie-Colijn zou gaan onthouden. Meer
en meer werd in katholieke publikaties de juistheid van Colijns aanpassings-
beleid in twijfel getrokken. Deze reageerde hier geprikkeld op. ‘De regering
kan niet blijven doorwerken’, zei hij, op 19 juli '35 in de Kamer het woord
voerend naar aanleiding van weer een nieuw bezuinigings-wetsontwerp,

‘als haar autoriteit doorlopend ondermijnd wordt door een kritiek die het
voorstelt alsof onwil en onkunde het beleid van de regering beheersen. Daarom
is bij aanneming van dit ontwerp nog iets meer nodig. Daar is nodig eigenlijk
een klaar antwoord op de vraag: stelt men nog vertrouwen in het algemeen
beleid van de regering, ja dan neen? Ik meen dat zulk een antwoord behoort te
worden gegeven.’

En alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, maakte Colijn in het steno-
grafisch verslag van zijn rede die laatste zin af met de niet-uitgesproken en
daardoor nu extra-tartende woorden: ‘door het achterwege laten van
ondermijnende kritiek.’

‘Ondermijnende kritick’ ~ dat was een terminologie die Colijn jegens
socialisten, communisten en NSB’ers placht te bezigen, niet jegens de katho-
licke fractie die zijn beleid in grote lijnen steeds loyaal gesteund had. Het
vertrouwensvotum dat hij in zo bruuske termen eiste, kwam ook voor de
drie katholicke ministers in zijn kabinet als een volslagen verrassing.? De
fractic was hogelijk verontwaardigd; haar voorzitter, Aalberse, zegde
vier dagen later, in de Kamer replicerend, Colijn het vertrouwen op. Deze
‘ging’, aldus Aalberse, ‘doodsbleck naar de ministerstafel’, vroeg spoedig
schorsing der beraadslagingen en diende bij de Koningin het ontslag van
zijn kabinet in. Aalberse kreeg opdracht ‘een parlementair kabinet op zo
breed mogelijke basis’ te vormen. Logisch was het, dat hij daarbij dacht aan
inschakeling van de SDAP — en daarmee werd de Rooms-Katholieke
Staatspartij voor een vraag gesteld die Aalberse’s voorganger, mgr. Nolens,
al tweemaal ter beantwoording gekregen had, bij de kabinetscrisissen in
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