VAN COLIJN NAAR DE GEER

werden in snel tempo bijna tachtig verschillende daders berecht. Nadien
bleef cen deel van de marechaussee ter plaatse. Begin '38 kwam zij een zeden-
schandaal op het spoor: een van de joodse van Zwanenberg’s, oprichters
van een grote exportslachterij, had in de loop der jaren sexuele relaties
onderhouden met tientallen vrouwelijke personeelsleden: in hoger beroep
werd de man in juli 38 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. De zaak
was voor bladen als Het Nationale Dagblad, Volk en Vaderland en Arnold
Meyers Zwart Front aanleiding, maandenlang een antisemietische campagne
te voeren die in Der Stiirmer niet misstaan zou hebben en waarbij gemaks-
halve het feit over het hoofd gezien werd dat het althans in de zuidelijke
provincies, vermoedelijk ook wel elders, veelvuldig voorkwam dat werk-
gevers op grond van hun positie werkneemsters tot sexuele relaties ver-
leidden of forceerden; ‘schering en inslag waren de klachten over mis-
bruiken van leidende mannen in inrichtingen van nijverheid.’

Nu meende de Osse marechaussee-brigade nog véér de veroordeling
van M. van Zwanenberg nog meer schandalen op het spoor gekomen te zijn:
schandalen waarbij ditmaal twee rooms-katholieke geestelijken betrokken
waren; de een zou sexueel contact met vrouwen onderhouden hebben
(hetgeen laakbaar maar niet strafbaar was), de ander (dat geval leek ernstiger)
homosexuele handelingen bedreven met minderjarige jongens. Het bewrijs-
materiaal voor dat laatste was niet onaanvechtbaar: de verklaringen van de
jongens hadden betrekking op gebeurtenissen die zich jaren eerder af-
gespeeld zouden hebben. Minister Goseling zou verstandig gehandeld
hebben indien hij, juist omdat hij zelf katholiek was en als minister zelfs
niet de schijn op zich mocht laden, de geloofsgemeenschap te dekken
waartoe hij zelf behoorde, naar vermogen bevorderd had dat het recht zijn
loop nam. In plaats daarvan greep hij, strijdvaardig als hij was, in het voor-
onderzoek in, zulks mede onder sterke aandrang van de katholieke procureur-
generaal bij het Bossche gerechtshof, mr. E. L. M. H. baron Speyart van
Woerden, een autocraat van de oude stempel, die al geruime tijd had zitten
wachten op een aanleiding om maatregelen te nemen tegen de marechaussee-
brigade; Speyart van Woerden meende dat zij dwars door alle higrarchische
verhoudingen heen opereerde, dat haar ‘het succes naar het hoofd gestegen
was’ (de opperwachtmeester-commandant, die inmiddels Oss verlaten had,
was door de Koningin persoonlijk gedecoreerd), ja dat zij in Oss en om-
geving ‘een soort politieterreur uitoefende’.? Daar moest een einde aan
komen!

1 H. P. Marchant in Ons Noorden (17 maart 1938), aangehaald a.v., p. 370. 2E.L.
M. H. Speyart van Woerden, 15 dec. 1955.
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