
GOSELING EN DE ZAAK-OSS
\ .

Begin april '38 maakte minister Goseling bekend dat hij aan de brigade
haar opsporingsbevoegdheid ontnomen had. De zaak kwam onmiddellijk
in de Tweede Kamer ter sprake; de liberalen, zelf in het kabinet vertegen-
woordigd, drongen op een parlementaire enquête aan, een Kamermeerder-
heid verwierp dit voorstel. Goseling moest wèl toezeggen dat hij aan de
Kamer een nota over zijn beleid zou overleggen, maar hij meende daarmee
te moeten wachten tot de uitspraak gevallen was inzake de klacht die de
brigade tegen het besluit van de minister ingediend had: deze was haars
inziens niet bevoegd geweest, haar het opsporen onmogelijk te maken.
Injuli' 38 stelde het Ambtenarengerecht, in december de Centrale Raad van
Beroep de minister in het gelijk. Het waren twee Pyrrhus-overwinningen,
want de werkelijke vraag was niet of de minister zijn formele bevoegdheden
te buiten was gegaan maar of hij van die bevoegdheden een gepast gebruik
gemaakt had.
Maandenlang stonden de kranten vol met berichten over deze zaak die,

doordat de beschuldigingen tegen de twee priesters in de sexuele sfeer lagen,
velen aangenaam leek te prikkelen. Ook anti-papistische gevoelens kwamen
weer naar boven; vooral Rost van Tonningen die meende dat zich hier
eindelijk een affaire voordeed waarmee hij Nederland uit zijn politieke
voegen kon lichten, trachtte ze te stimuleren. Als woordvoerder van de
NSB optredend, blies hij keer op keer in de Kamer het gebeurde op, eenmaal
werd hij uit de zitting verwijderd, een tweede maal kwam het zelfs tot een
vechtpartij waaraan ook zijn partijgenoot Woudenberg deelnam: een
kwalijk novum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

Eind januari '39 legde Geseling zijn nota aan de Tweede Kamer voor.
Zij werd in handen gesteld van een commissie van vijf leden: de fractie-
voorzitters van de Anti-Revolutionaire Partij, van de Christelijk-Histo-
rische Unie en van de Vrijheidsbond, respectievelijk J. Schouten, H. W.
Tilanus en mr. W. C. Wendelaar, de tweede voorzitter van de SDAP-
fractie, W. Drees, en het katholieke Kamerlid, mr. J. C. M. Sweens; begin
juni kwam deze commissie met de grootst-mogelijke meerderheid (alleen
Sweens had zich met die conclusie niet verenigd) tot de uitspraak dat de
minister de getroffen maatregel onvoldoende gemotiveerd had; hij had
haar bij haar onderzoek ook allerlei moeilijkheden in de weg gelegd. Op
28 juni' 39 werd dit rapport door de Kamer behandeld; het werd, met alleen
de stemmen van de katholieke fractie tegen, aanvaard.' Een dag later trad
het vierde kabinet-Colijn af.

10ud: Het jongste verleden, dl. VI, p. 1I7-J2.
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