
VAN COLlJN NAAR DE GEER

werkverschaffingsarbeiders Op de nationale feestdag vrij kunnen geven met
behoud van loon, en de regering zou een bijdrage kunnen storten in een
fonds, 'waaruit de kosten worden bestreden voor maatregelen, beogende
de geestelijke en lichamelijke verheffing der werklozen."
De ministerraad wees beide voorstellen af.2
Een halfjaar later, lente' 39, begon het kabinet te kraken. Het was duidelijk

dat vooral de militaire uitgaven aanzienlijk zouden gaarr'stijgen. Met het oog
daarop had Colijn bepaald dat de voorlopige begrotingscijfers voor 1940
niet, zoals toen gebruikelijk, in juli, maar al in april aan de ministerraad
voorgelegd zouden worden. Zij wezen voor de gewone dienst een tekort
aan van f 56 mln; de minister van fmanciën, de Wilde, wenste dat tekort
niet voor zijn rekening te nemen: hij vond dat men op de uitgaven drastisch
bezuinigen moest. Overeenstemming werd niet bereikt, de Wilde trad op
20 mei af, Colijn nam zijn portefeuille over. Daarmee was het conflict niet
van de baan want ook Colijn wilde bovenal de begroting in evenwicht
zien te brengen. Voor de defensie moest meer geld ter beschikking komen,
dus moest (gegeven zijn overtuiging dat 'verzwaring van de belastingdruk ...
nauwelijks mogelijk' was") elders bezuinigd worden. Wat waren de voor-
stellen der ambtgenoten 1 'De heren hebben niets van betekenis te voorschijn
gebracht', rapporteerde hij op 22 juni aan de Koningin, hij had hun nu dus
zelf een nota toegestuurd waarin hij o.m. eiste dat de uitgaven voor de
werklozen met f 15 mln verlaagd zouden worden. 'Eiste' - de term is niet
te sterk: Colijn sprak zelfvan 'een ultimatum'."
Romme, diep gegriefd dat door zijn plarmen voor de werkverruiming en

voor een iets beter opvangen van de jeugdwerkloosheid een streep gehaald
werd, weigerde voor dat ultimatum te bukken. De sfeer was door de zaak-
Oss al grondig bedorven. Steenberghe, Goseling, zelfs Welter verklaarden
zich met hem solidair. Daarmee was de breuk een feit. Op 29 juni diende
Colijn het ontslag van zijn vierde en voorlaatste kabinet in.

1 Nota, z.d., van de min. van soc. zaken aan de voorz. van de ministerraad. 2 Mi-
nuut, 25 aug. 1938, van een brief van de voorz. van de ministerraad aan de min. van
soc. zaken (Ministerraad-rçj S, agendastuk 361). aBrief, 29 juni 1939, van Colijn
aan de Koningin (Kabinet der Koningin, archief). 4Brief, 22 juni 1939, van
Colijn aan de Koningin (a.v.).


