
VAL VAN HET VIJFDE KABINET-COLIJN

Op 25 juli had Colijn zijn vijfde kabinet bijeen. Bijna twee weken had
hij dus nodig gehad om ministers te vinden. Hij had gedaan wat door Fock
ten paleize Noordeinde aangeraden was: hij had een kabinet gevormd
buiten de partijen om; een kabinet waarin hij uit het voorafgaande slechts
zijn partijgenoot van Dijk (defensie), de christelijk-historische minister H. van
Boeyen (binnenlandse zaken) en Patijn (buitenlandse zaken) overnam; zij
werden aangevuld met niet minder dan zeven nieuwelingen die hier verder
ongenoemd mogen blijven: zij spelen in ons verder relaas geen enkele rol
meer. Van die zeven waren drie oud-hoofdambtenaren uit N ederlands-
Indië. De liberalen telden in dit kabinet van elf ministers meer aanhangers
dan zij leden hadden in de gehele Tweede Kamer. Het was een ridicule
situatie.

Nog diezelfde z.yste juli stelde Colijn zijn ministerie aan de Kamer voor;
twee dagen later werd een motie van wantrouwen, door Deckers namens
de rooms-katholieke fractie ingediend, met grote meerderheid (55 stemmen
vóór, 27 tegen) aangenomen. Hoe reageerde Colijn e Zijn eerste impuls was
om de Kamer-uitspraak naast zich neer te leggen. Het zal de lezer die zich
onze schets van de autoritaire opvattingen van de Utrechtse hoogleraar
Gerretson in het begin van de jaren '30 herinnert, niet verbazen te vernemen
dat deze met klem Colijn adviseerde, de motie-Deckers voor kennisgeving
aan te nemen. Het anti-revolutionaire Eerste-Kamerlid Anema getuigde van
meer begrip voor gezonde constitutionele verhoudingen: hij was het, die het
Colijn duidelijk maakte dat de stemverhoudingen hem geen keus lieten en
dat hij het ontslag van zijn kabinet had aan te bieden.! Dat de regeringsleider
die voor de hand liggende conclusie niet onmiddellijk al uit zichzelf ge-
trokken had, mogen wij wel zien als symptoom van zijn al genoemde
autoritaire instelling. Te lang was hij ook door zijn volgelingen alsmede, die
laatste jaren, door een deel van de Z.g. neutrale pers, met name door De
Telegraaf, geadoreerd: het was hem blijkbaar ietwat naar het hoofd gestegen.
Gelukkig kwam hij vrijwel onmiddellijk tot bezinning. Op de avond van
de zzste juli diende hij met al zijn ambtgenoten zijn ontslag in.
Er volgden acht dagen van beraad binnenskamers tot op 4 augustus

bekendgemaakt werd dat nu de leider van de christelijk-historische Tweede-
Kamerfractie, de Geer, de opdracht tot vorming van een kabinet aanvaard
had. 'Ik: kreeg die opdracht', zei hij ons zestien jaar later, 'tot mijn ver-
wondering en smart.' De Geer was namelijk van mening geweest dat men
het vijfde kabinet-Colijn niet op zijn samenstelling had mogen veroordelen:
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