
VAN COLIJN NAAR DE GEER

NVV en door de haastig bijeengeroepen partijraad van de SDAP goed-
gekeurd; er was in dat laatste college slechts één opposant: de marxistische
theoreticus J. van der Wijk, een Amsterdams apotheker, boezemvriend van
de eerder genoemde S. de Wolff.!
Twee partijlozen trok de Geer aan: voor buitenlandse zaken van Kleffens,

lange jaren chef van de afdeling voor diplomatieke zaken van het departe-
ment, pas benoemd tot gezant te Bern. Voor defensie liet hij zijn keus vallen
op overste Dijxhoom, hoofd van de afdeling generale staf bij defensie; hij
wilde, zei hij tegen deze, in het nieuwe kabinet iemand hebben, 'die niet
eerst een heleboel papieren moet gaan zoeken om te zien wat er eigenlijk
aan de hand is.'2 Helemaal zeker van zijn keus was de Geer overigens niet.
Hij liet eerst nog eens generaal van Voorst tot Voorst bij zich komen en ook
deze had ten aanzien van Dijxhoom zijn twijfel: ~Ikzeg: vermoedelijk niet
al te sterke ruggegraat." De opinie van generaal Reynders die als chef van
de generale staf veel meer met Dijxhoom te maken had gehad dan generaal
van Voorst tot Voorst en ook veel meer met hem te maken zou krijgen,
won de Geer niet in. Maar ook Dijxhoom zelf aarzelde, beter dan iemand
anders wist hij hoe zwak de defensie was. 'Als u het niet doet, neemt u een
grotere verantwoordelijkheid op u dan wanneer u het wel doet', zei de Geer.ê
Kon defensie niet gesplitst worden in een departement van oorlog en een
van marine, vroeg Dijxhoom. De Geer weigerde. Een avond lang liep de
overste nog met zijn vrouwover het aanbod te spreken. 'Daar zat ik nu',
tekende hij, minister àf, een kleine twee jaar later aan:

'Moest ik mijn militaire loopbaan los laten om 'in de politiek te gaan?' Ik had
een eervolle staat van dienst en menselijkerwijs gesproken, zou ik op mijn sloffen
generaal worden. Moest ik nu uit het leger treden om misschien al heel spoedig
(want de politieke grillen zijn nu eenmaalonberekenbaar) als een afgedankte
minister aan de kant te staan? Menende het landsbelang daarmee het meest te
dienen, heb ik, zij het met tegenzin, de portefeuille van defensie aangenomen."

Vijf dagen na het aanvaarden van de formatieopdracht riep de Geer (het
was inmiddels woensdag 9 augustus geworden) al degenen die op zijn uit-
nodiging waren ingegaan, in zijn werkkamer in het departement van binnen-
landse zaken aan het Binnenhofbijeen voor een eerste vergadering. De geest
was er, aldus Albarda, 'voortreffelijk. De houding van de katholieken was
bijzonder aardig': Steenberghe sprak van 'een mijlpaal in de Nederlandse
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