VAN COLIJN NAAR DE GEER

Geer aan zijn oorspronkelijke brede opzet niet kunnen vasthouden, maar
aan zijn voornemen, er voor te zorgen dat de voorstanders van de motie-
Deckers in zijn ploeg geen meerderheid kregen!, had hij gevolg kunnen
geven: er waren er vijf (Albarda, Bolkestein, Steenberghe, van den Tempel,
Welter) — vijf op de tien. Van Schaik had met zijn uitlating met betrekking
tot de Geer, vijf weken eerder ten paleize Noordeinde gedaan, gelijk gehad:
‘Zou hij de verschillende standpunten niet met elkaar kunnen verzoenen :
Hij bezit daartoe een groot talent.” Inderdaad: waar Colijn gefaald had,
was de Geer geslaagd. Maar evenzeer kreeg de Vos van Steenwijk gelijk die
toen onmiddellijk de vraag gesteld had, of de Geer wel genoeg afwist van
buitenlandse politiek.

Hoe pertinent die vraag was, bewees de Geer zelf. Nauwelijks had hij zijn
kabinet gevormd, of hij besloot, ongeacht de spanningen in de wereld, voor
vakantie naar het buitenland te gaan. Nota bene naar Duitsland! Hij had
lang geen vakantie gehad, hij was, zei hij zijn ambtgenoten, ‘vermoeid, en
deelde mee’, aldus later Gerbrandy, ‘dat hij naar het Schwarzwald wou gaan.
Dit maakte een enigszins vreemde indruk maar aan de andere kant werd
het gebillijkt. Hij was een man op leeftijd en hij had hard gewerkt.’®

Hard - en met succes.

De minister-president

Jonkheer Dirk Jan de Geer was, toen hij zijn tweede kabinet vormde, in zijn
negen-en-zestigste levensjaar. Vijftig jaar lang was de binnenlandse politick
zijn hartstocht geweest. Geboren in Groningen, waar zijn vader toen als
hervormd predikant stond, had hij zijn jeugd daar, in Rotterdam en in Velp
doorgebracht. In Rotterdam en Arnhem bezocht hij het gymnasium.
Zeventien jaar oud had hij, hevig geinteresseerd in de kwesties die bij de
verkiezingen van ’88 een rol speelden, een ingezonden stuk aan De Standaard
gestuurd dat tot zijn ‘grote voldoening’ opgenomen was.? Drie jaar later
schreef hij zijn eerste politieke brochure. Hij studeerde toen in Utrecht waar
hij in 95 cum laude zou promoveren in de rechtswetenschappen. Het jaar
tevoren was hij in Rotterdam al redacteur geworden van het dagblad De

1 Qud: Het jongste verleden, dl. VI, p. 161. 2 Getuige P. S. Gerbrandy, Eng.,
dl.IIc, p. 136. 2 D.J. de Geer: Van lang verviogen dagen (1949), p. 9.
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