
DE GEER ALS MENS EN POLITICUS

Nederlander dat later, in Den Haag uitgegeven, het belangrijkste christelijk-
historische orgaan zou worden. In Rotterdam werd de Geer, een-en-dertig
jaar oud, lid van de gemeenteraad; in '07 werd hij voor de Christelijk-
Historische Unie lid van de Tweede Kamer, een jaar later gedeputeerde van
Zuid-Holland. Afkerig van geweld als hij was en neigend tot een christelijk
pacifisme, greep de eerste wereldoorlog hem diep aan. Grote bewondering
kreeg hij in die jaren voor Cart van der Linden die er, zo zag hij het, als
minister-president in slaagde, door een manoeuvreren dat tegelijk beginsel-
vast en handig was, het land buiten de oorlog te houden. Die oorlog had
hem, de Geer, evenwel zo aangepakt dat hij, toen Nolens hem in '18 de
portefeuille van financiën aanbood, physiek niet in staat was, op die uit-
nodiging in te gaan.! Vijftig jaar oud, werd hij eerst drie jaar later in de
zomer van '21, voor het eerst minister: minister van fmanciën. Hij legde er
het burgemeesterschap van Arnhem dat hij pas veertien maanden uit-
oefende, voor neer.
Bij de Geer stond, alsbij Colijn, handhaving van het begrotingsevenwicht

voorop: de staat moest het voorbeeld geven van zuinigheid, vooralook op
het hem nooit sympathieke gebied van de defensie.Toen hem bleek dat het
tweede ministerie-Ruys de Beerenbrouck ernst wilde maken met de vloot-
wet, trad hij af. Dat was in augustus '23. Twee jaar later werd hij in Colijns
eerste kabinet minister van binnenlandse zaken. In maart '26 wist hij de
maandenlange kabinetscrisis die gevolg was geweest van de verwerping
van de begrotingspost voor het gezantschap bij het Vaticaan, snel op te
lossen.Andere formateurs waren er vier maanden lang niet in geslaagd, een
ministerie te formeren, hij had 'in een dag of vier het kabinet voor elkaar'.2
Ruim zeven jaar lang bleefhij daarna onafgebroken minister van fmanciên,
de eerste helft daarvan tevens minister-president, en toen hij in mei' 33 zijn
portefeuille aan Oud overdroeg, was het zijn vaste voornemen, 'nooit meer
minister te worden", de verlening van de eretitel van Minister van Staat die
op zijn aftreden volgde, leek de bekroning van een lange en, naar Neder-
landse begrippen, uiterst eervolle politieke loopbaan. Maar de twee-en-
zestigjarige kon het Binnenhof waar men zijn lange gestalte meer dan een
kwart eeuw in haar haastige gang zo vaak had kunnen gadeslaan, niet
vaarwel zeggen. Hij werd weer lid van de Tweede Kamer; dat hij daar,
geen minister meer zijnde, als voorzitter van de christelijk-historische
fractie optrad, sprak voor anderen vanzelf, maar ook voor hem. Want
figuren als Colijn en hij zagen zich als de natuurlijke leidslieden van het
Nederlandse volk.

1 D. J. de Geer, 28 okt. 1955. 2 A.v. 3 A.v.

679


