
DE GEER ALS MENS EN POLITICUS

leven.'! Zo overschatte hij wat de Volkenbond presteerde - presteren kon.
Van Hitler en het nationaal-socialisme had hij wel een diepe afschuw, maar
dieper, veel dieper nog, was zijn afschuw van oorlog. Toen de regering
begin '38, tot ergernis van velen, de koning van Italië nog vóór de andere
Oslostaten zulks deden, als keizer van Abessynië erkende, zag de Geer hier
slechts staatsmanswijsheid in: men moest de werkelijkheid aanvaarden.
'Bij wat onder Gods toelating was tot stand gekomen (al verstonden wij
het vaak niet) legden wij ons tenslotte neer', zo karakteriseerde hij het
gebeurde. En wat wilde men dàn 1 Oorlog 1 Dat zou 'de schrikkelijkste
oorlog' worden 'die de geschiedenis ooit gekend heeft en die waarschijnlijk
een einde zou maken aan de Europese beschaving.P Na de overeenkomst
van München stak hij dan ook, met vele anderen, de vlag uit." De kritiek op
Chamberlain zoals die in de Kamer door de voorzitter van de SDAP,
Vorrink, geuit werd, zag hij, aldus zijn eigen woorden, als ondankbaarheid
'tegenover God en tegenover de nobele staatslieden die Hij als Zijn instru-
ment heeft willen gebruiken.'!

Vanzulk een man kon men, werd hij gesteld tegenover de brutale
aggressiviteit van het Derde Rijk, weinig meer verwachten dan een zuchtend
jeremiëren. Het is de vraag of de Geer zich vroeger in zijn leven had kunnen
opwerken tot een stoer optornen tegen de storm van de tijd (hij was, schreef
Oud, 'geen bewindsman voor slechte tijden; hij mist de volharding en de
doorzettingskracht die men dan behoefr'ê) - in '39 viel dat in elk geval
minder dan ooit te verwachten: oude opvattingen waren in hem vast-
geroest. Waar moest hij nog de energie vandaan halen om zich radicaal te
heroriënteren in een veranderde wereld 1 Vijf-en-veertig jaar lang in het
politieke leven gestaan hebbend, had hij die energie goeddeels verbruikt,
voor die heroriëntatie was hij ook te star. Het ontstelde oordeel ('ein alter
Mummelgreis!") dat een hoog ambtenaar van het Auswärtige Amt begin
september '39 na een ontmoeting over hem velde", moge te ver gaan -
dat de Geer bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog en, sterker nog,
bij de Duitse invasie in mei '40 voor een taak gesteld werd waarvoor hem
kracht en inzicht ten enenmale ontbraken, valt niet te loochenen.

Enigszins besefte hij dat ook zelf: dat bleek al uit zijn eerste aanbod van
het premierschap aan Colijn (op het tweede komen wij in ons volgend deel
terug). Maar Colijn weigerde - en de Geer bleef aan. Waarmee hij, on-
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