VAN COLIJN NAAR DE GEER

bedoeld en ongeweten, verantwoordelijkheid aanvaardde voor de droeve
afsluiting van zijn politieke loopbaan: de psychische ineenstorting in Londen,
het ontslag als minister, de desertie naar bezet gebied, de naoorlogse ver-
oordeling door de bijzondere rechtspleging — het zou hem, innerlijk geknakt
in zijn eergevoel en gebroken in zijn hoge trots, vijf jaar vé6r zijn overlijden
aan Bolkestein doen schrijven dat hij op zijn leven terugzag ‘als op een
ruine’ !

Staatkunde is een hard bedrijf.

De overige ministers

Wij willen over de ministers die in augustus '39 een plaats in het door de
Geer gevormde kabinet aanvaardden, korter zijn. Dat heeft zijn goede
redenen. Om te beginnen was hij minister-president. Men kan er over
twisten of de formele verantwoordelijkheid van de voorzitter van de
ministerraad vé6r de tweede wereldoorlog groter was dan die van de leden,
materieel was er wel degelijk sprake van verschil, zeker in de ogen van de
burgerij. De Geers opvolger Gerbrandy zal dan ook later in ons relaas onze
volle aandacht krijgen, maar waar wij Gerbrandy lange tijd in actie kunnen
schilderen, daar zullen wij, wat die actie aangaat, byj de Geer spoedig uit-
gesproken zijn. Ook van verscheidene andere ministers zal met betrekking
tot de Londense periode veel te verhalen zijn. De volgorde waarin wij hen
nu hier kort ten tonele willen voeren, heeft geen bijzondere betekenis; het
leek ons het meest logisch, aan te sluiten bij die waarin zij hun ministeriéle
portefeuille neerlegden.

Beginnen wij dan met de overste Dijxhoorn die op de Geers uitnodiging
Defensie aanvaardde, maar met de bezorgdheid in het hart (vandaar zijn
aarzelen), dat hij ‘misschien al heel spoedig als een afgedankte minister aan
de kant’ zou staan: een jaar en tien maanden later was het zo ver.

Adriaan Quirinus Hendrik Dijxhoorn was in 1889 in Rotterdam geboren
waar zijn vader een verffabrick bezat. Van jongs af aan wilde hij officier
worden waar zijn vader geen bezwaar tegen had. Die reactie was zeker niet
algemeen: wie die in het bedrijfsleven stond, zag zijn zoons graag de slecht-
betaalde militaire loopbaan kiezen: De vader gaf een goede raad mee:
‘Zorg dat je nummer één wordt’ — en de zoon ging zijn best doen. Hij werd

1 G. Bolkestein, 19 okt. 1955.
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