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noemde Raad, waar hij tot vice-president opklom. In '3I repatrieerde hij.
Na als voorzitter van de commissie-Welter vèrgaande bezuinigingsvoor-
stellen voor het kabinet-Ruys de Beerenbrouck uitgewerkt te hebben ('Wat
nooit iemand gelukt was, deed mijn commissie'I) werd hij in '33 voorzitter
van het op politiek gebied meest behoudzuchtige Nederlandse lichaam dat
zich met Indische zaken bezighield: de Indische Ondernemersraad. 'Ik
voelde mij', zei hij ons, 'erg thuis in die sfeer, het was erg behagelijk."
Welter die van vaderskant gedeeltelijk van Indische afkomst was, had

zich in Indië volmaakt thuis gevoeld. 'Ik was er' (wij halen ZIJn eigen
woorden aan)

'in harmonie met het ritme van het land. Ik had begrip voor de bevolking en de
bevolking had begrip voor mij. Ik hield van de bevolking en de bevolkinghield
van mij. Ik was diep onder de indruk van de ontzaglijke grootheid van Indië.
Indië was een wereldmacht in Oost-Azië. Onze positie daar was formidabel.
Er wasde sfeervan eengroot Imperium."

De man die, de tot het theatrale neigende geest boordevol dergelijke
indrukken en denkbeelden, voor de tweede maal minister van koloniën
werd in het vierde kabinet-Colijn en voor de derde maal in het kabinet-
de Geer dat ons nu bezig houdt, moest de Indonesische nationalistische
beweging wel zien als een snode samenzwering, gericht tegen alleswat hem
persoonlijk heilig was, gericht ook tegen het welzijn van de volkeren van
Indonesië waarvoor hij zich, patriarchaal als hij dacht, bij uitstek ver-
antwoordelijk voelde. Op de zeer lange duur zag hij Indië's ontvoogding
wel als onvermijdelijk, maar als zijn eigen taak beschouwde hij het, dat
proces zoveel mogelijk af te remmen. 'Mijn tijd', zei hij in november '38
toen hij in de Tweede Kamer toelichtte waarom de regering de petitie-
Soetardjo afgewezen had -

'Mijn tijd is niet die van grote hervormingen, en mijn plaats is niet onder de
grote hervormers. Ik zie mijn taak als die van de bewaker van het kostbare
erfgoed dat ons is toevertrouwd, alseenman die consolideertwat door vroegere
hervormers verkregen is en daardoor de voorwaarden schept voor latere staat-
kundige uitbouw.'!

Het lag voor de hand dat Welter de sterke neiging had, de wereld te zien
door de ogen van de Indische bewindsman: het 'kostbare erfgoed' moest
veilig gesteld worden; alle onrust in Europa zou, zo voorzag hij, onrust in
de Stille Oceaan met zich brengen, de tweede wereldoorlog beschouwde
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