
VAN BOEYEN

hij als een groot gevaar voor Nederlands suprematie in Insulinde. Hij
verbond er, zomer '40 in Londen, de conclusie aan dat het wenselijk
was, die tweede wereldoorlog zo spoedig mogelijk te beëindigen, hetgeen
moeilijk anders kon dan door een compromis met Hitler. Welke confucten
hier nog uit voortvloeiden, zowel met de Koningin en zijn ambtgenoten
als met het gouvernement in Batavia, zullenwij in een later deel beschrijven
ter inleiding en verklaring van zijn heengaan als minister in november' 4I.
Drie van de leden van het kabinet-de Geer bleven nadien nog bijna

drie-en-een-half jaar lang het ministersambt vervullen: van Boeyen, Albarda
en van den Tempel. Van elk hunner worde hier nu het nodige verhaald.
Hendrik van Boeyen, in mei '89 in Putten geboren, was een HBS'er die

zijn ambtelijke loopbaan begonnen was op de Arnhemse provinciale griffie
en voortgezet had bij het hoofdbestuur van de PTT, waar hij referendaris
werd. Die functie moest hij in '25 neerleggen toen hij als Statenlid voor de
Christelijk-Historische Unie gedeputeerde werd van Zuid-Holland. Twaalf
jaar lang oefende hij dat ambt uit, het combinerend met tal van andere
werkzaamheden. Zo was hij voorzitter van de Radioraad (het lichaam dat
de minister van binnenlandse zaken in radio-aangelegenheden adviseerde)
en van de Radio-Omroep-Controlecomrnissie (de commissie die alle uit te
zenden teksten controleerde). Ook was hij jarenlang bestuurslid van de
Vereniging van Nederlands-Hervormde Stichtingen voor Geesteszieken.De
christelijke caritas betekende veel in de gevoelige ziel van deze gelovige man.
Wat Colijn er in '37 toe bracht, van Boeyen alsminister van binnenlandse

zakenin zijnvierde kabinet op tenemen, isniemand recht duidelijk geworden;
van Karnebeek die als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland van
Boeyen van nabij kende, had hem ongeschikt geacht voor het burgemeester-
schap van een der kleinere gemeenten der provincie. Maar eenmaal minister,
bleef van Boeyen minister: Colijn zat in een noodsituatie toen hij hem in
zijn vijfde kabinet handhaafde; de Geer in een noodsituatie toen hij bij de
vorming van zijn tweede kabinet hetzelfde deed. Er kwam bij, dat het
departement van binnenlandse zaken (waar men, verhoudingsgewijs, na
'37 niet voor ernstige politieke problemen stond), als de overige departe-
menten, over bekwame hoofdambtenaren beschikte die de minister tot
grote steunwaren.
Van Boeyen was een braaf man die in Londen ondanks tegengesteld

doktersadvies tot diep in de nacht zou zwoegen.' Daarbij had hij de neiging,
problemen voor opgelost te houden als hij er een ellenlange, ietwat piete-
peuterige nota aan gewijd had. Hij had een gevoelig hart en hij was vrijwel
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