ALBARDA-VAN DEN TEMPEL

mentele neigend gevoelsmens om de robuuste hardheid op te brengen die
in de staatkunde eerste voorwaarde is voor welslagen. Achter zijn streng
uiterlijk ging niet alleen een warm-, maar ook een spoedig snel-kloppend
hart verborgen; een zekere vreesachtigheid zou zich spoedig in Londen
openbaren.

Wat dat gebrek aan robuustheid betrof, was van den Tempel het tegendeel
van zijn partijleider en ambtgenoot. Het leven had Albarda verwend, van
den Tempel niet. In augustus *77 in Willemstad (Noord-Brabant) geboren,
groeide Jan van den Tempel in een doodarm gezin op. Hij had een artisticke
mslag die hij later ook zou uiten in een roman over een vrouwenleven
(Jacqueline Vrijlieff), die spoedig in een verdiende vergetelheid verzonk. Als
jongen moest hij, om er een enkel dubbeltje bij te verdienen, wel eens op
zondag in de kerk het orgel bespelen. Zijn vader was schildersgezel ; hij kwam
in hetzelfde ambacht terecht. Twee-en-twintig jaar oud trok hij naar Am-~
sterdam, een jaar later trad hij er al op als voorzitter van een plaatselijk
stakingscomité. Nog véér zijn dertigste had hij, in de harde strijd tegen de
schilderspatroons aan de ene kant en tegen de anarchisten aan de andere,
het nodige eelt gekregen in zijn politieke knuisten. In de Schildersgezellen-
bond bleek hij een even geduldig als strijdvaardig organisator; ook buiten
die bond kreeg men oog voor zijn capaciteiten: in ‘06 werd hij benoemd tot
secretaris van het pas-opgerichte NVV. Twaalf jaar lang bleef hij die functie
uitoefenen. Hij was inmiddels in 15 lid van de Tweede Kamer geworden;
vanuit dat lidmaatschap representeerde hij SDAP en NVV in een groot
aantal raden en commissies. Meer dan lager onderwijs had hij niet gehad.
Niettemin presteerde hij het om, een vrij zwakke gezondheid ten spijt,
eerst enkele moeilijke middelbare actes te behalen om vervolgens op vier-
en-veertigjarige leeftijd toegelaten te worden tot de Rotterdamse Handels-
hogeschool waar hij zes jaar later cum laude promoveerde. Wilde men in
ons land voorbeelden vinden van de politicke en culturele verheffing der
arbeidersklasse, dan behoefde men niet lang te zoeken: dr. Jan van den
Tempel, de oud-schildersgezel, was een van de treffendste. Wat anderen
geschonken kregen, had hij moeten bevechten. Daarbij was hij veel dichter
bij de socialistische arbeiders blijven staan dan de intellectueel Albarda.
Albarda stak op de 31ste augustus ’39, verjaardag van de Koningin, de vlag
uit, van den Tempel niet — voor hem was de derde dinsdag in september
waarop hij krachtens koninklijk voorschrift in ambtscostuum de Ridderzaal
betreden moest, zoals hij Bolkestein bekende, ‘de ellendigste dag van mijn
leven.?

1 G. Bolkestein: ‘Herinneringen en beschouwingen’, p. 12.
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