
VAN COLIJN NAAR'DE GEER

Dat leven dat ongemakkelijk geweest was, had hem ook ongemakkelijk
gemaakt. Hij was van een zekere schuwe linksheid die grenzen kon aan
achterdocht; die achterdocht lag wellicht in zijn aard; het kan zijn dat zij
versterkt werd door zijn ervaringen als vakbondsman en, op later leeftijd,
door een begin van hardhorendheid. Mooie woorden maakten in elk geval
niet veel indrnk op hem. Zelf was hij een begaafd stylist maar een matig
spreker. Waar Albarda een teveel had aan politieke fantasie, had hij, een
rechtlijnig denker, misschien een te weinig; waar Albarda een veroverende
charme kon hebben, was hij van een nurkse stugheid. Die stugheid was echt:
in de persoonlijkheid van deze gesloten Westbrabander stak een harde kern.
Wij komen nu tot de resterende drie leden van het kabinet-de Geer - de

drie die, zoals wij al vermeldden, tot na de bevrijding van Nederland hun
portefeuille behielden: Bolkestein, van Kleffens, Gerbrandy,

Gerrit Bolkestein was op de Geer na het oudste lid van de ministerraad:
in oktober '71 was hij in Amsterdam geboren. Hij had zijnleven gewijd aan
het onderwijs: onderwijzer, schoolhoofd, HBS-leraar, HBS-directeur,
inspecteur van het middelbaar- en, tenslotte, inspecteur van het voor-
bereidend hoger en middelbaar onderwijs: ziehier de étappen uit een eervolle
carrière die hij in '37 toen hij met pensioen ging, afsloot - niet bevroedend
dat er nog een ministerschap op zou volgen. Dat ministerschap was niet
geheel toevallig: Bolkestein had na zijn pensionering menigmaal van zich
doen spreken. Bijna een halve eeuw lang was hij werkzaam geweest op de
sector van het onderwijs, daarvan niet minder dan twintig jaar als inspecteur.
Zijn geest was er fris bij gebleven: alle denkbeelden die in de richting van
onderwijs-vernieuwing gingen, spraken hem aan; daar was hij ook van
blijven getuigen. Vandaar dat Albarda, die in Den Haag als wethouder
voor het onderwijs met de inspecteur Bolkestein te maken gehad had,
zich hem herinnerde toen op die eerste vergadering van het kabinet-de Geer
bleek dat de plaats van de vrijzinnig-democraat aan de regeringstafel nog
steeds leeg was.
Dat Bolkestein, hoewel van aile politieke ervaring verstoken, zonder

aarzelen die plaats innam, mag men niet als bewijs zien voor een lang ver-
drongen eerzucht. Eerzucht was deze man van grote noblesse ten enenmale
vreemd. Er waren denkbeelden voor welker verwezenlijking hij zich wilde
inzetten en acht ministers deden een beroep op hem - dat was voldoende:
hij werd de negende. Enige betekenis had dat gebrek aan politieke ervaring
toch wel. Er bleek al uit, dat de politiek Bolkestein nooit aangetrokken had;
door haar charmes werd ookde zeven-en-zestigjarige niet bekoord. Zelf
was hij te zachtaardig en verzoeningsgezind om zich de felheid van anderer
politieke overtuiging ten volle te kuruien indenken; dat zou hem in Londen,


