
BOLKESTEIN-V AN KLEFFENS

waar hij een weinig belangrijke portefeuille beheerde, eerder maken tot een
geduldig luisteraar naar de lange en vaak heftige discussiesin de ministerraad
dan tot een actief deelnemer. Hij was een pittig en fijnzinnig mens. Hij was
geen politieke krachtfiguur.
Was, zoals wij schreven, Bolkesteins portefeuille in Londen gemakkelijk

te torsen - datzelfde kon niet gezegd worden van de portefeuille van buiten-
landse zaken die de Geer aan het op één na jongste lid van zijn kabinet
toevertrouwd had: Eelco Nicolaas van Kleffens.Deze was, toen hij tot het
kabinet-de Geer toetrad, nog geen vijf-en-veertig jaar. In 1894 was hij in
Heerenveen geboren. In Groningen en Den Haag doorliep hij het gym-
nasium, vervolgens ging hij in Leiden rechten studeren waar hij in 1918,
vier-en-twintig jaar oud, de doctorstitel behaalde - volgens afspraak op
dezelfde dag als zijn vriend en leeftijdgenoot Cleveringa, de latere Leidse
hoogleraar die wij nog zullen tegenkomen zodra ons relaas zich in de be-
zettingstijd bevindt.
Na zijn Leidse periode was van Kleffens korte tijd verbonden aan het

secretariaat van de Volkenbond te Genève en korte tijd te Londen aan het
directie-secretariaatvan de Royal Dutch-Shell. In '22 deed hij zijn intrede in
het departementsgebouw van buitenlandse zaken aan het Plein; zeven jaar
later werd hij er, vier-en-dertig jaar oud, chef van de belangrijkste afdeling:
die voor diplomatieke zaken - een functie die hij tien jaar zou uitoefenen als
naaste adviseur van drie ministers: Beelaerts van Blokland, de Graeff en
Patijn. Hij was, zoals wij al vermeldden, juist tot gezant te Bern benoemd
maar nog niet naar zijn nieuwe standplaats vertrokken, toen de Geer hem
het ministerschap aanbood.
De Duitse gezant, Zech, had hem twee maanden tevoren in een van zijn

rapporten beschreven als 'ein sehr gescheiter und gewandter Mensch ... In
seinen Sympathien neigt Herr van Kleffens eher nach Prankreich und England
als nach Deutschland, ist aber durchaus nicht anti-deutscn.> Men zal dat laatste
wel zo moeten interpreteren dat van Kleffens zich jegens Zech met be-
trekking tot het Derde Rijk niet extra-aggressiefplacht uit te laten, hetgeen,
gegeven Nederlands kwetsbare positie, van de chef van de afdeling diploma-
tieke zaken ook niet te verwachten viel. Wie diplomaat is, moet diplomaat
blijven. 'Sehr gescheit und gewandt' was hij zonder twijfel. Van de er merk-
waardig jeugdig uitziende man ging een indruk van grote helderheid,
schranderheid en integriteit uit: weinig ministers hebben voor hun eerste
redevoeringen in de Staten-Generaal (zij komen in ons volgend deel ter

1Brief, 5 juni 1939, van de Duitse gezant, Den Haag, aan het Auswärtige Amt
(FOjSD, 472517).


