
VAN COLIJN NAAR DE GEER

sprake) zoveellof geoogst als van Kleffens deed. Wat hij sprak of schreef,
was van een penetrante precisie - de precisie van een Juridisch-geschoold en
in de internationale politiek ervaren brein. Een bijna twintigjarige ervaring
bij Buitenlandse Zaken had hem geleerd, zorgvuldig met kwade en goede
kansen rekening te houden, voor en tegen van elke actie te overwegen en
zich zelden vast te leggen zonder dat er nog een uitweg openbleef. Minder
diplornatieke naturen dan de zijne zagen daar elementen van bloedeloos
opportunisme in en verweten hem, die graag een opgewekt cynisme ten
toon spreidde, het ontbreken van een allesbeheersende staatkundige over-
tuiging. Inwerkelijkheid wist van Kleffens,ook in Londen, de hoofdpunten
van zijn beleid scherp in het oog te houden; hij zou er een der zeer weinigen
zijn die ten aanzien van enkele kwesties die hem hoog zaten, de strijd met
de Koningin niet alleen aanbond maar ook wist te winnen.
Nu rest ons nog Gerbrandy - en bij hem, de lezer zal het billijken, dienen

wij iets langer stil te staan. Als minister kon hij vóór de meidagen van '40
nog maar weinig van zich doen spreken. Menigeen in Nederland was dan
ook hogelijk verbaasd toen begin september '40 via de Londense radio
bekendgemaakt werd dat juist hij de plaats van de Geer ingenomen had.
In de gedeelten van ons werk die de Londense periode behandelen, zal veel
van hem te verhalen zijn - meer dan van een der andere ministers. Formateur
en voorzitter was hij van het eerste kabinet-Gerbrandy dat, in september' 40
gevormd, herhaaldelijk gereconstrueerd werd tot het in de winter van '44
op '45, met de Koningin in botsing -gekomen, aan zijn innerlijke tegen-
stellingen bezweek; formateur en voorzitter vervolgens van zijn tweede
kabinet dat, volgens belofte, onmiddellijk na de bevrijding van Nederland
aan de Koningin ontslag vroeg - een ontslag dat eerst eind juni' 45 verleend
werd en dat, na een minister-presidentschap van vier jaar en bijna tien
maanden, Gerbrandy uitgeput achterliet.Want hij had zichzelfniet gespaard,
geen dag.

*

Pieter SjoerdsGerbrandywas in april 1885 in het gehucht Goëngamieden,
niet ver van Sneek, geboren. Daar stonden dertien boerderijen, een paar
arbeiderswoningen en een renteniershuis. Zijn vader was er boer op eigen
grond; in het politieke en geestelijke leven van zijn tijd was die vader sterk
geïnteresseerd. Oorspronkelijk liberaal, was hij volgeling geworden van de
grote Kuyper, maar toch nooit ten volle. Menigmaal werd in de discussies
tussen de ouders (ook de moeder was een ontwikkelde vrouw, met veel


