
VAN COLIJN NAAR DE GEER

het passief kiesrecht, door gereformeerd Nederland nog steeds verworpen
werd. Dat zijn eigen vrouw, de strijdvaardige dochter van ds. Sikkel, niet
dezelfde staatkundige rechten zou hebben als hijzelf, leek Gerbrandy een
tegennatuurlijke absurditeit. Zo uitte hij zich. Een storm van verontwaardiging
stak op en hij werd, tot zijn diepe teleurstelling, van de candidatenlijst
voor de Tweede Kamer geschrapt. Zelfs uit de Staten trachtte zijn partij
hem te weren, maar dat was zijn partijgenoten in het district Sneek te bar.
In de tweede plaats ging hij ingrijpende sociale hervormingen bepleiten die
aan zijn kring verre van welkom waren: hij kwam voor de medezeggen-
schap der arbeiders in elk bedrijf op. Dat gaf hem in het anti-revolutionaire
milieu de naam van 'de rode advocaat uit Sneek'.
Hij bracht in Friesland tien werkzame jaren door waarin hij veel deed, ook

veel publiceerde. Op grond van die publikaties werd hij in '30 aan de Am-
sterdamse Vrije Universiteit tot hoogleraar in het handelsrecht en het
burgerlijk procesrecht benoemd. Niet lang duurde het of hij lag weer met
het gereformeerde volksdeel overhoop. Dat hij weinig enthousiasme toonde
voor de Anti-Revolutionaire Partij die hem veel te 'rechts', veel te 'kapita-
listisch' dacht, kon men moeilijk zetten; dat hij begin' 35 als voorzitter van
een stembureau namens de Volkenbond de volksstemming in het Saar-
gebied bijwoonde, deed bij sommigen de deur dicht: die stemming vond
immers op een zondag plaats! Zo bleef Gerbrandy een rebelse eenling.
Jegens niemand maakte hij een geheim van zijn afkeuring van de 'aanpassings' -
politiek van Colijn - Colijn die hij persoonlijk, na enkele teleurstellende
ervaringen, als een opportunist was gaan beschouwen. De massale werkloos-
heid was hem een onduldbare gruwel, zijn vrouw die in de armste wijken
van Amsterdam als Kattenburg op evangelisatie ging, kon hem elke avond
vertellen van de ellende die zij in de gezinnen aanschouwd had - als zij toe-
gelaten werd, hetgeenlang niet altijd het geval was. Colijns beleid vond hij
dan ook 'onzedelijk, maar de verkeerde denkbeelden', zo legde hij ons eens
uit, 'waren niet uit de koppen van de mensen te krijgen. Wij waren nu
eenmaal allemaalopgevoed met de liberale economie. Wat was ik blij toen
het grote boek van Keynes uitkwam waarin betoogd werd dat het ook
anders kon! Het was wel heel moeilijk: ik heb het driemaal moeten lezen."
Goudriaans denkbeeld, in '3ó in De Groene gepubliceerd, viel bij hem in

goede aarde. Het pacifisme wees hij af. Als Nederland een eigen defensie-
industrie opbouwde en grote verdedigingswerken aanlegde, zou men twee
vliegen in één klap slaan: de werkloosheid bestrijden en het land beter be-
schermen tegen de Duitse aggressie die hij van jaar tot jaar sterker ging
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