
VAN COLLJN NAAR DE GEER

hem nogal eens parten, want hij die vanuit de diepste kern van zijn wezen
Hitler als de representant van de Boze was gaan zien die het op het Christen-
dom, ja op de gehele menselijke beschaving gemunt had, had weinig begrip
voor de gradaties van goed en kwaad die zich in de persoon van de meeste
mensen openbaren.

Zijn sterke emotionaliteit (wij zullen er in latere delen nog voorbeelden
van tegenkomen) deed hem vaak impulsief handelen: weer een kerf aan de
balk van diegenen die hem wantrouwden. Achterafkon hij daar wel spijt van
hebben, want waarlijk: zelfmgenomenheid, laat staan zelfverheerlijking was
hem vreemd. Dat hij, de kleine Friese boerenzoon met de strakblauwe ogen
en de militante snor, minister-president geworden was van een volk dat, zo
zag hij het, als in de Tachtigjarige Oorlog, voor zijn physiek en geestelijk
bestaan als natie vechten moest, maakte hem geen moment hovaardig.
'Iedere avond', bekende hij eens, 'had ik in Londen het gevoel: wat heb je het
weer rot gedaan!" Moest dan iemand anders als voorzitter van de minister-
raad de conflicten in die kring van ballingen beslechten en, vooral in later
jaren, weerstand bieden aan de denkbeelden van een Koningin die niet minder
vasthoudend was dan hij, Twijfelend aan eigen capaciteiten, was Pieter
Sjoerds Gerbrandy er niettemin van overtuigd dat anderen het er nog slechter
af zouden brengen. Hij bleef aan. Hij hield vol.
Nederland heeft begaafder minister-presidenten gekend: mannen van

ruimer visie, dieper inzicht, groter constructieve gaven, vooruitstrevender
aanpak, bezonkener wijsheid - geen die tegelijk zo strijdvaardig en zo een-
voudig was, zo nederig en zo onbaatzuchtig.

*

Mogen wij het kabinet-de Geer dat op die rode augustus '39 van wal stak,
een sterk kabinet noemen, Het hangt er maar van af, welke maatstaf men
aanlegt. Letten wij op de levensloop van de tien ministers, dan zijn wij
geneigd te coneluderen dat elk hunner, misschien met uitzondering van van
Boeyen, aangetoond had, in eigen kring tot bijzondere prestaties in staat
te zijn - maar is dat niet een minimum-eis die men aan ministers stellen mag,
Het was typisch een in vredestijd gevormd kabinet en als zodanig in wording
en samenstelling een afspiegeling van de vooroorlogse Staten-Generaal, een
afspiegeling óók van het vooroorlogse Nederland. Wij willen wel aarmemen
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