HET KABINET ALS GEHEEL

dat er elders in de Nederlandse samenleving figuren met ruimer blik en
groter energie werkzaam waren — maar niet op het politicke niveau waar de
formateur, met de krachtsverhoudingen tussen de politicke partijen en de
stromingen in elk hunner rekening houdend, in hoofdzaak zijn ploeg
recruteren moest. Zijn kabinet was, dunkt ons, zwakker dan dat hetwelk
vijf-en-twintig jaar eerder, bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog,
ons land bestuurd had; als geheel evenwel niet zwakker dan de vijf kabi-
netten die Colijn samengesteld had — wel wat aan de oude kant: gemiddeld
waren de ministers meer dan vijf-en-vijftig jaar. Zij vormden, in overeen-
stemming met hun aard en leeftijd, in wezen een vrij conservatief gezel-
schap — zulks ongeacht de aanwezigheid van twee socialistische ministers die
trouwens elk twee-en-zestig jaar waren.

Een dragelijk kabinet dus van fatsoenlijke en vooral degelijke bewinds-
lieden, zeker van de steun van een ruime meerderheid in de Staten-Generaal,
in het dagelijks werk bijgestaan door bekwame hoofdambtenaren — het was
alles voor normale omstandigheden voldoende. Maar die omstandigheden
zouden niet lang normaal blijven. Zij zouden zelfs buitengewoon abnormaal
worden: op I september "39, op 10 mei '40 en, sterker nog, op de 13de mei
toen het kabinet na verwarde discussies die wij in een later deel nog te
schetsen krijgen, het wijs en historisch besluit nam om zijn zetel naar Londen
te verplaatsen.

Objectief lag, al werd dat door de meeste ministers en zeker door de
spoedig met vakantie gaande minister-president niet beseft, op de dag van
hun eerste samenkomst, 9 augustus, de tweede wereldoorlog al in een nabij
verschiet.

Het Duits-Russisch bondgenootschap

Eerder in dit boek maakten wij er melding van, dat Hitler van begin april '39
af door zijn generale staf de plannen liet uitwerken voor een grootscheepse
militaire aanval op Polen die op 1 september of op een latere datum ingezet
zou worden. Dat de Engelse en Franse regeringen de territoriale onschend-
baarheid van Polen gewaarborgd hadden, maakte op hem niet veel indruk:
het was zijn gewoonte niet, in te binden. Bovendien koesterde hij, en
koesterden aan de top van het Derde Rijk velen met hem de verwachting
dat, als het hard tegen hard ging, de Engelse en Franse regeringsleiders hun
garanties aan Polen niet waar zouden maken, anders gezegd: Polenin de steek
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