VAN COLIJN NAAR DE GEER

zouden laten zoals zij in Miinchen met Tsjecho-Slowakije gedaan hadden. Die
verwachting werd nagenoeg zekerheid toen Hitler er in de tweede helft van
augustus in slaagde, de Sowjet-Unie aan zijn zijde te krijgen — dit als resul-
taat van een gecompliceerde ontwikkeling die Stalin ingeluid had toen hij
(ook dat vermeldden wij al) op 10 maart ’39 het achttiende congres van de
Russische communistische partij er op wees dat de partij ‘niet moest toestaan
dat ons land in conflicten betrokken wordt door oorlogszuchtige lieden die
de gewoonte hebben, anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen voorhen.’
Die formulering werd op 31 mei '39 in een toespraak voor de Opperste
Sowjet woordelijk herhaald door de nieuwe Russische minister van buiten-
landse zaken, Molotow; de vervanging, op 3 mei, van zijn voorganger
Litwinow wiens naam met de samenwerking in Volkenbondsverband ge-
associeerd was, was ook al een teken aan de wand geweest. Op 29 juni werd
de kastanjes-uit-het-vuur-formule voor de tweede maal herhaald in een
geruchtmakend artikel in de Prawda van de hand van Zjdanow, een der
leden van het Polithuro, het hoogste feitelijke bestuursorgaan van de Sowijet-
Unie.

Er waren op dat moment sinds medio april besprekingen gaande tussen
de regeringen van de Sowjet-Unie, Engeland en Frankrijk, strekkende tot
het sluiten van een politiek en militair bondgenootschap. Veel vorderingen
hadden zij niet gemaakt. Hierbij speelden, dunkt ons, aan Franse en Engelse
kant verscheidene factoren een rol: twijfel aan de militaire capaciteiten van
de Sowjet-Unie waar het grootste deel van het hogere kader juist aan een
bloedige zuivering ten offer gevallen was; onwil in leidende kringen om
met een communistische staat als de Sowjet-Unie en een voor onberekenbaar
gehouden tiran als Stalin een verbond aan te gaan; misschien ergens ook de
hoop dat Nazi-Duitsland en Sowjet-Rusland elkaar in de haren zouden
vliegen, bij welke worsteling men liever toeschouwer zou blijven dan deel-
nemer worden; en dan waren er ook ernstige feitelijke moeilijkheden, hoe
men de politicke en militaire samenwerking met de Sowjet-Unie, kwam
het daartoe, kon effectueren. Hoe zou men, als Duitsland Polen aanviel, van
een Frans-Engels-Russisch bondgenootschap uit, Polen te hulp kunnen
komen : De Russen zouden in dat geval willen overgaan tot het bezetten
van steunpunten in de drie burgerlijke, autoritair-bestuurde Baltische repu-
blicken Estland, Letland en Litauen en tot het met eigen strijdkrachten
opereren in Polen. Estland, Letland en Litauen hadden deel uitgemaakt van
Tsaristisch Rusland; de jonge Sowjet-Unie had hun de vrijheid geschonken,
zij had in ’20 na een mislukte veldtocht in de richting van Warschau aan
Polen eeuwenlang omstreden gebieden moeten afstaan die de oostelijke
helft van Polen waren gaan vormen. In geen van die vier staten was men op
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