
;.

STALINS BEREKENING

de komst van het Rode Leger gesteld, beseffend dat deze slechts inleiding
zou zijn tot communistische gelijkschakeling, en de Franse en Engelse
regeringen verkeerden in de onmogelijkheid, het toelaten van het Rode
Leger aan de vier betrokken regimes op te leggen; men achtte zich daar niet
gerechtigd toe, men zou dat jegens het eigen parlement en de eigen publieke
opinie ook moeilijk kunnen verantwoorden.

Stalin zag de situatie waarin hij zich in de lente en zomer van '39 bevond,
als een optelsom of, beter misschien, als een balans van te verwachten voor-
en nadelen. Verbond hij zich met Frankrijk en Engeland, dan liep hij grote
kans om, als Hitler zijn offensief op Polen zou doorzetten of een ander land
zou aanvallen, in een oorlog te belanden waarin Frankrijk en Engeland, ook
als zij dat wilden, hem althans direct maar een beperkte mate van hulp
zouden kunnen bieden; hij zou dan misschien wel in eerste instantie de
Baltische republieken en Oost-Polen mogen bezetten, maar zou hij zich
daar ook kunnen handhaven? Omgekeerd: verbond hij zich met Hitler,
dan zou hij van deze een prijs kunnen bedingen die Parijs en Londen niet
van zins en ook niet in staat waren om te betalen: de intocht van het Rode
Leger in de Baltische republieken en in Oost-Polen. Kwam het dan als
gevolg van de Duitse aanval op Polen tot een oorlog tussen Duitsland ener-
zijds en Frankrijk en Engeland anderzijds, dan zou bovendien, zo meende hij,
die strijd tot de uitputting van drie potentiële tegenstanders tegelijk leiden en
de Sowjet-Unie, de bazuin des vredes aan de lippen, zou dan graag haar
uiterste best doen om de ontevreden volksmassa's in Centraal- en West-
Europa te winnen voor het communisrne,

Twee postennam, schijnt het, de sluwe rekenmeester niet in zijn balans op.
De eerste werd gevormd door de mogelijkheid dat, gezien de in Duitsland
levende herinnering aan de verloren tweefronten-oorlog van '14-'18, de
duidelijke aankondiging van een duidelijke militaire alliantie tussen Moskou,
Londen en Parijs Hitler zou weerhouden van de aanval op Polen of dat hij,
wilde hij dan toch doorzetten, ten val gebracht zou worden. Dat is niet
meer dan een speculatie. De tweede post die Stalin veronachtzaamde, werd
werkelijkheid: de snelle overwinning op Frankrijk stelde Hitler in staat,
zomer '41 de Sowjet-Unie binnen te vallen waardoor deze ternauwernood
aan de ondergang ontsnapte en van alle oorlogvoerende mogendheden de
zwaarste teistering onderging.
Het was niet zo, dat Stalin eerst tot contacten met Duitsland overging

nadat hem in de loop van mei, juni en juli gebleken was dat de regeringen
van Engeland en Frankrijk niet van zins waren, achter het sluiten van een
militaire alliantie met de Sowjet-Unie de nodige spoed te zetten - een spoed
waarop in Engeland, niet als enige, Churchill met klem aandrong. Sinds
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