VAN COLIJN NAAR DE GEER

medio april, eigenlijk al sinds 10 maart, speelde de Russische dictator een
dubbel spel. Zijn kastanjes-uit-het-vuur-passage was als hint aan Duitsland
bedoeld geweest.! Toen daar niet onmiddellijk op gereageerd werd, had hij
op 17 april zijn ambassadeur in Berlijn aan Staatssekretdr von Weizsicker
laten verklaren dat ‘ideologische Meinungsverschiedenheiten’, aldus von Weiz-
sickers verslag, geen rol meer mochten spelen:

‘Sowjet-Russland habe die jetzigen Reibereien zwischen Deutschland und den west-
lichen Demokratien nicht gegen uns ausgeniitzt und wiinsche das auch nicht zu tun. Es
bestehe fiir Russland kein Grund, warum es nicht mit uns auf einem normalen Fusse
leben sollte. Aus normalen Beziehungen kinnten auch wachsend bessere werden.’®

Van Duitse zowel als van Russische kant werd de zomer van ’39 gevuld
met wat wij diplomatieke hengelpartijen zouden willen noemen: zou de
tegenpartij bijten : Wij slaan de bijzonderheden over. Op 12 augustus, twee
dagen na de vorming van het kabinet-de Geer, ontving Hitler de Italiaanse
minister van buitenlandse zaken, Mussolini’s schoonzoon graaf Ciano. Deze
voorzag dat een aanval op Polen tot een wereldoorlog zou leiden, Italig
wenste daar niet in betrokken te worden. Hitler deelde die visie niet: ‘er
personlich sei der felsenfesten Uberzeugung dass die westlichen Demokratien
letzten Endes doch vor der Entfachung eines allgemeinen Krieges zuriickschrecken
wiirden’ — trouwens, wat wilden zij ondernemen? De Westwall dekte heel
West-Duitsland, met uitzondering slechts van het gedeelte dat aan Oost-
Nederland grensde, maar ‘die Niederlande . . . wiirden nach Ansicht des Fiihrers
ihre Neutralitiit energisch verteidigen, schon weil sie wiissten dass sie bei Teilnahme
an einem allgemeinen Konflikt ihre so gut wie unverteidigten ostasiatischen Kolo-
nien an Japan verlieren wiirden.’”® Het Poolse probleem moest, aldus Hitler,
opgelost worden, tot eind augustus gunde hij zich nog tijd.

Op dat moment in zijn betoog kwam een telegram uit Moskou binnen ~
wat hield het in 2 Ja! De Fiihrer had beet: de Russen gingen er accoord mee dat

! Dat verklaarde hij in de nacht van 23 op 24 augustus *39 aan von Ribbentrop.
(Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, 1939~1941 (1949),
p- VII-VIII). Molotow merkte toen op, aldus het verslag van Unterstaatssekretdr
Hencke, ‘dass es Stalin gewesen sei der durch seine Rede von Marz dieses Jahres die in
Deutschland gut verstanden worden sei, den Umsturz der politischen Bezichungen einge-
leitet habe.” (a.v., p. 88). 2 Notitie, 17 april 1939, van Staatssekretir von Weiz-
sicker over een bespreking met de Russische ambassadeur, Merekalow (a.v., p. 2).
8 Aufzeichnung iiber die Unterredung zwischen dem Fiihrer und .... Graf Ciano in
Amnwesenheit des Reichsaussenministers . ... am 12. August 1939, Neur.-doc. PS-1871,
IMT, dl. XXIX, p. 41, 46, 51-52.
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