VAN COLIJN NAAR DE GEER

Zaterdag — dat was de 26ste. Maar er zou nog enig uitstel komen. Niet
veel: zes dagen.

De CPN

De aankondiging van het Duits-Russisch bondgenootschap sloeg in de
gehele wereld als een bom in: dat de Sowjet-Unie die er zich jarenlang op
beroemd had, in de strijd tegen het verfoeilhjke Derde Rijk vooraan te
staan, zich uit alle pogingen om zijn expansie te stuiten niet alleen terugtrok
maar met dat Derde Rijk zelfs gemene zaak maakte, werd door menige
tijdgenoot beschouwd als een van de meest abjecte voorbeelden ener
cynische machtspolitiek die de geschiedenis ooit te zien gegeven had. Voor
de communistische partijen buiten de Sowjet-Unie kwam die omzwaai als
een complete en pijnlijke verrassing: ze hadden niet de geringste aanwijzing
gekregen dat hij op handen was.

Het heeft zin, stil te staan bij de reacties binnen de Communistische Partij
Nederland, of CPN - want dat waren de nieuwe naam en afkorting ge-
worden van de partij die we tot dusver slechts als Communistische Partij
Holland of CPH ten tonele voerden. Wij volgden haar in een vroeger
hoofdstuk al in haar oprichting in 17 en in haar ontwikkeling in de jaren '20
en de eerste helft van de jaren ’30: daar moeten wij nu bij aanknopen.

Er zij aan herinnerd dat de CPH in ’33 ruim 6000 leden telde, gedeeltelijk
ingesteld was op conspiratieve arbeid, zich omgeven had met een aantal z.g.
mantel-organisaties, jarenlang de sociaal-democraten voor ‘sociaal-fascisten’
en de links-socialisten voor ‘verraders’ uitgemaakt had en in ’33 een poging
tot oprichting van een z.g. Eenheidsfront met de SDAP, de Onafhankelijk
Socialistische Partij en Sneevliets R evolutionair-Socialistische Partij had zien
mislukken. Dat laatste nu, poogde zij in '35 opnieuw, maar op andere
grondslag.

Onder de dreiging van fascistische groepen begon in Frankrijk in de
loop van ’34 een organisatorische samenwerking tot stand te komen tussen
de leidingen van de socialistische en de communistische partijen welke de
verdediging van Frankrijk in het vaandel voerde. Die tactick leek van
communistisch standpunt uit meer kans op succes te bieden, zij werd na
lange en heftige debatten overgenomen in wat wij nu maar het bestuur van
de Komintern zullen noemen: wat daar geschiedde, werd in werkelijkheid
bepaald door de leden die Stalin vertegenwoordigden. Op het zevende
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