
VAN COLlJN NAAR DE GEER

Nederland, vijftien jaar lang afgewezen, moest opeens aanbeden worden -
welke communist kon dat oprecht doen, welke niet-communist zou daar
intrappen? Maar de partijleiding zette door: het partijcongres dat eind
december' 35 in Amsterdam plaats vond, stond geheel in het teken van het
op te richten 'Volksfront voor Welvaart, Vrede en Vrijheid'. Hier werd ook
officieel de nieuwe naam afgekondigd: de 'Communistische Partij Holland,
sectie der Communistische Internationale', zou voortaan 'Communistische
Partij Nederland' heten. Zes maanden later deed het CPN-bestuur aan het
bestuur van de SDAP het voorstel, bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer die in mei' 3 7 zouden plaatsvinden, samen te werken en zelfs gemeen-
schappelijke candidatenlijsten in te dienen. Het werd afgewezen.
Aangezien Japan herfst '36 toegetreden was tot het z.g. Anti-Komintern-

pact dat Duitsland en Italië aangegaan waren (een losse politieke alliantie die,
wat Japan betrof, niet van de grond kwam), liet de CPN op het verkiezings-
congres dat zij eind' 36 belegde, de leuze 'Indië, los van Holland nu!' vallen.
Immers: een onafhankelijk Indië zou door Japan in de wacht gesleept
kunnen worden en dat zou Japan (wij komen in een volgend deel op de
Japanse politiek in de jaren' 30 terug) als tegenstander van de Sowjet-Unie
sterker maken. De nodige 'grote nationale personen' waar Jansen van
gerept had, waren afgebeeld aan de wanden van de zaal waar dat ver-
kiezingscongres gehouden werd: Erasmus, Vondel, Rembrandt, Multatuli
en van Gogh, het podium was versierd met vredelievende witte seringen,
rode bloemen en spandoeken ontbraken."

Al die onoprechte en bedriegelijke manoeuvres kwamen de positie van de
CPN nauwelijks ten goede. Vier jaar massale werkloosheid ten spijt, steeg,
vergeleken met' 33, haar aanhang onder de kiezers bij de stembusgang van
mei '37 slechts van 3,18 tot 3,38%. De partijleiding troostte er zich mee,
dat Sneevliets Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (combinatie van
RSP en OSP) van 1,30 tot 0,81 % gezakt was, hetgeen, aldus een resolutie
van het CPN-bestuur, uitdrukking was van 'de afschuw van de arbeiders
voor de contra-revolutionaire daden van de Trotzkistische helpers der
Gestapo in Nederland, Spanje en in de Sowjet-Unie' - ja ook in de Sowjet-
Unie: daar was Stalin juist bezig met het uitroeien van de communistische
oude garde, zulks onder het aanvoeren van gefingeerde beschuldigingen
welker absurditeit slechts door weinige communisten doorzien werd: het
geloof in de Sowjet-Unie als communistische heilstaat en met name ook in
de "geniale leider, kameraad Stalin', was nagenoeg onuitroeibaar, trouwens
ook wel buiten de kringen van de partij: haar mantelorganisatie, de 'Ver-
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