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VAN COLIJN NAAR DE GEER

van de voorafgaande dagen om vervolgens aan een Nederlands medereiziger
de vraag te stellen: 'Denkt u dat de situatie werkelijk zo ernstig is, als de
kranten schrijven ,'I Hij was er niet van overtuigd. Naar Den Haag wilde hij
niet gaan, zijn huis werd er net opgeknapt, hij reisde niet verder dan Arnhem
en zette zijn vakantie in hotel 'Beekhuizen' bij Velp voort.
Zo begon woensdag de z jste. Minister van Kleffens was die dag niet in

Den Haag aanwezig: hij bevond zich in Brussel. Koning Leopold van België
had eind juli het plan opgevat om samen met de hoofden van alle kleinere
Europese staten een vredesoproep de wereld in te zenden; de Belgische
ministers hadden er niet veel heil in gezien maar zij waren er accoord mee
gegaan dat op 23 augustus de ministers van buitenlandse zaken van de be-
trokken staten, voorzover zij voor die oproep voelden, in Brussel bijeen
zouden komen.ê Aldus geschiedde en die woensdagavond sprak de Belgische
Koning mede namens de staatshoofden van Nederland, Luxemburg en de
vier Scandinavische staten (Zwitserland had deelneming geweigerd") voor de
radio een vredesoproep uit die een nogallarmoyant karakter droeg en waar-
van de echo spoedig wegstierf. Ribbentrop was die dag in Moskou aan-
gekomen: de ondertekening van het Duits-Russisch verdrag zou dus door-
gaan, men moest met de mogelijkheid rekening houden dat Hitler on-
middellijk tegen Polen zou doorzetten.

Die woensdagavond kwam de ministerraad in Den Haag bijeen: werd het
niet tijd, tot de voormobilisatie te besluiten, anders gezegd: op waar-
schuwingstelegram A het mobilisatietelegram B te laten volgen, Voor-
mobilisatie zou betekenen dat een kleine 50000 man onder de wapenen ge-
roepen zouden worden. Dat besluit was, mede omdat er vermoedelijk de
algemene mobilisatie op volgen zou, zo ingrijpend dat men het niet wilde
nemen in afwezigheid van de minister-president. Dus werd de Geer' s avonds
laat in 'Beekhuizen' uit zijn bed gebeld: of hij maar de volgende ochtend
naar Den Haag wilde komen."

Toen de ministerraad donderdagochtend 24 augustus vergaderde (minister
van Kleffens was uit Brussel terug), deed minister Dijxhoorn het voorstel, tot
de voormobilisatie te besluiten. De Geer verzette zich met kracht, hij 'vond
het nog niet nodig; hij vond de toestand nog niet zo ernstig." Een meerder-
heid in de raad viel hem bij, Dijxhoorn kreeg nul op het rekest, de ministers
gingen uiteen en de minister-president die zich, zo zei hij tegen een journalist,
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