
VOORMOBILISATIE

'weer als een vrij man gevoelde", keerde naar 'Bedehuizen' terug. Terwijl
de Geer in de trein zat, spoedde Dijxhoorn zich naar 'De Ruygenhoek': de
Koningin wenste van hem te horen, welk besluit gevallen was. Geen voor-
mobilisatie! 'Kunt u geen nieuw kabinet vormen,' vroeg ze Dijxhoornê -
een vraag die zonder twijfel eerder haar begrijpelijk ongeduld uitdrukte dan
dat ze, zoals Dijxhoorn meende, reëel bedoeld was. Hij stelde de vorstin
gerust: het besluit tot voormobilisatie kon alsnog genomen worden. Van
'De Ruygenhoek' uit belde hij van Kleffens op die hem die ochtend gesteund
had: was er nog wijziging gekomen in de internationale situatie, VanKleffens
maakte melding van nieuwe verontrustende berichten, waarop Dijxhoorn,
stellig met volledige instemming van de Koningin, van Kleffens vroeg,

'of hij er mee accoord kon gaan dat wij beiden's middags om 2 uur (het kan ook
half 2 geweest zijn) een ministerraad bij elkaar zouden roepen. Ik zei dat ik de
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken anders niet verder op mij kon
nemen. Van Kleffens is terstond met mijn voorstel accoord gegaan. Daarop is
de ministerraad weer bijeengekomen. Daar heb ik het voorstel tot afkondiging
der mobilisatie weer gedaan. Ik heb de nova die er op dat moment waren, uit-
eengezet en al mijn ambtgenoten schaarden zich achter mij ... Het genomen
besluit hebben wij daarna aan de heer de Geer die in 'Beekhuizen' zat, meegedeeld.'"

Nog die donderdagmiddag werd telegram B verzonden: voormobilisatie."
De oorlogsopstellingen werden door de strategische troepen volledig bezet,
bij de op te blazen objecten werden slagsnoerleidingen aangebracht, maat-
regelen werden getroffen om de bij bruggen en wegen voorbereide hinder-
nissen geheel te sluiten." De voormobilisatie op zichzelf hield in, dat ca.
50 000 groot-verlofgangers opgeroepen werden. Gemeente-secretarieën en
posterijen kregen handen vol werk, ook werden oranje-kleurige kennis-
gevingen aangeplakt. Ongeveer een derde van de gemobiliseerde dienst-
plichtigen moest zich onmiddellijk naar de hun bekende mobilisatiecentra
begeven, twee-derde behoefde dat eerst de volgende dag te doen. Beladen
met koffers zag men alom in den lande die opgeroepenen zich naar
de stations begeven." In Amsterdam was het die donderdag spoedig
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