
VAN COLIJN NAAR DE GEER

Sowjet-Unie, tuk op eigen profijt, hem welbewust de vrije hand gelaten had.
wel hoopte Hitler, en verwachtte hij ook min of meer, dat hij er in zou
slagen, Engeland met bedriegelijke voorstellingen te bewegen om Polen in
de steek te laten. Velen waren er in de wereld, ook in Nederland, die aan-
namen dat dat streven succes zou hebben: een klein jaar tevoren had Cham-
berlain, toen de spanning ten top gestegen was, Tsjecho-Slowakije laten
vallen, zou hij met Polen niet hetzelfde doen / Trouwens: hoe zou Engeland
een overvallen Polen onmiddellijk te hulp kunnen komen 1 Moest men,
helaas, niet rekenen op een tweede 'München' /
Die opvatting welke in ons land door verscheidene journalisten, ook door

mij, verkondigd werd", miskende het feit dat zich niet alleen in de geest van
prime minister Chamberlain, maar ook in de Britse publieke opinie als geheel
een wijziging van fundamenteel belang voltrokken had: in ' 35 was men
geweken voor Hitler, in '36 weer, in '38 opnieuw - nu moest het uit zijn.
Van tweeën een: Hitler zou doorzetten, en dat betekende oorlog - of de
vrede bleef gehandhaafd, maar dan moest hij defmitief inbinden. Wanneer
had hij dat ooit gedaan /

Dat Duitsland zich in de namiddag van 25 augustus klaargemaakt had om
Polen op korte termijn te overvallen, was aan de buitenwereld niet ver-
borgen gebleven: urenlang waren bijvoorbeeld alle internationale telefoon-
verbindingen van Berlijn uit verbroken geweest. Meer en meer landen
gingen dan ook tot het treffen van militaire voorzorgsmaatregelen over. Het
werden een nerveuze zaterdag en zondag.

Op maandag de zSste richtten Koningin Wilhelmina en Koning Leopold
samen tot de regeringen van Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland en Polen
een aanbod tot het verlenen van goede diensten. Het denkbeeld was van
minister van Kleffens afkomstig geweest: dat het succes zou hebben, achtte
hij hoogst twijfelachtig maar men mocht niets ongedaan laten om het uit-
breken van een conflict te voorkomen; bovendien zou het aanbod de politieke
positie van Nederland en België versterken. Ook de Koningin was weinig
optimistisch (ze was 'er zeker van, dat Hitler zijn oorlog wilde hebben"),
maar ze had geen bezwaar om de voorgestelde stap te ondernemen. Even
wierp zij nog de vraag op of het zin had, Koning Carol van Roemenië om
medewerking te vragen. 'Dat is geen gezelschap voor u', zei van Kleffens.3
Inhet begin van de middag legde deKoningin zijn denkbeeld aan deBelgische

1 Ik legde haar nog neer in een artikel voor De Groene Amsterdammer dat ik op
30 augustus '39 schreef. Drie-en-twintig jaar oud, was ik begin '38 als redacteur-
buitenland bij dit weekblad aangesteld. 2 T. Booy: De levensavond van koningin
Wilhelmina, p. 142. 3 E. N. van Kleffens, 7 febr. 1956.
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