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vervoer die woensdag tot 3 uur 's middags te vervallen. Er bleek in den
lande weinig van nervositeit. De stemming was opvallend kahn, anders dan
in '14, anders ook dan bij de Sudetencrisis van '38,

'zelfs hier en daar opgewekt. 'Een enorm verschil met verleden jaar', zei een der
spoorwegautoriteiten op het (Amsterdamse) Centraal Station. 'Toen waren de
mensen gedeprimeerd; het schijnt dat zij nu niet willen of kunnen geloven dat er
een oorlog komt. Er werd vrijwel nergens een traan gelaten.' '1

Veruit de meeste dienstplichtigen gaven aan de mobilisatie-oproep on-
middellijk gehoor. Op de avond van de eerste mobilisatiedag waren er bij
het veldleger nog 7-15 % absenten, op de avond van de tweede nog maar
3-7%2; dat sloot mede de zieken in en diegenen die op dat moment in het
buitenland op reis waren. In de gebouwen waar men zich bij mobilisatie
melden moest, werd het vooral die dinsdag een drukke bedoening: /

'Daar heerste een geroezemoes en mengeling van allerlei, een geloop voor
goederen bij de fourier, aanpassen van schoeisel en toebehoren, om je om te
toveren, zo wat men noemt, tot een waardig soldaat, met oude kennissen werd
gepraat en handen gedrukt, nieuwe strijdmakkers leerde men kennen en al
spoedig kreeg je zo het gevoel, er maling aan te hebben ... Die ruwe, onver-
schillige en toch zo gezellige rumoerigheid, want vooral de orde was, hetgeen
begrijpelijk is, in 't begin dier dagen nog ver te zoeken."

De vordering van auto's en paarden bood nogal moeilijkheden. Alle
gevorderde auto's (hun totaal aantal is niet bekend) moesten door leden van
de korpsen motordienst van de Vrijwillige Landstorm en de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm, in totaal ca. IS 000 man+, naar de mobilisatiecentra
gereden worden, daar grijsgroen geverfd en van militaire nummers voorzien.
Ook de paarden moesten naar die centra getransporteerd worden: vreemd
was die wereld waarin zij opeens terecht kwamen! Alle voorziene en niet-
voorziene moeilijkheden ten spijt, mocht de legerleiding op de avond van
woensdag 30 augustus constateren dat de mobilisatie goed verlopen was.

Voor de marine gold hetzelfde. Hier bleek alleen, dat men met de IS

lichtingen die aan de al in dienst zijnde lichting-' 39 toegevoegd werden,
over teveel manschappen beschikte: er was geen ruimte, geen kookgelegen-
heid en geen uitrusting genoeg om ze allen op te vangen." Op het eigenlijke

1 De Telegraaf, 29 aug. 1939. 2 Hoofdkwartier Veldleger: 'Dagboek', p. 7-8.
3 J.W. Franse: 'Mobilisatie 1939', p. 3 (Collectie Dagboeken, no. 22). • Kol. H. H.
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6 Dit was door de marineleiding voorzien, maar de legerleiding had er op gewezen
dat verwarring zou ontstaan indien de marine andere lichtingen zou oproepen dan
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