VAN COLIJN NAAR DE GEER

‘geschikt waren onder de hogere militairen om dergelijke functies te ver-
vullen, (was)’, aldus Steenberghe, ‘wel heel slecht gevuld. Om het heel
‘voorzichtig uit te drukken.”* Een koninklijk besluit werd opgesteld en de
Koningin, wier opinie niet gevraagd was?, ondertekende het. Vervolgens
liet Dijxhoorn Reynders bij zich komen om hem van zijn benoeming
mededeling te doen. Hij zei hem,

‘dat ik op een goede samenwerking vertrouwde, dat ik natuurlijk geen comman-
dant was en mij met de strategische en tactische maatregelen (de uitvoerings-
maatregelen wel te verstaan) niet had te bemocien, maar dat ik nu eecnmaal in
het vak veel had gestudeerd en dat ik hioopte dat, wanneer ik op dat gebied iets
had, ik bij hem welwillend gehoor zou vinden.’

Die hoop was ongegrond.

Generaal Reynders had eerder in zijn carriére een scherp conflict gehad
met de Geer toen deze minister van financién was. Toen hij begin augustus
vernomen had, dat de Geer minister-president werd, had hij al tegen een van
zijn stafofficieren gezegd: ‘Nu is het afgelopen. Met dit kabinet heb ik al
ruzie v66r ik ze gezien heb.”® Dat hij, het kabinet ziende, het hoofd van
I1 b, de overste Dijxhoorn, drie rangen lager dan hij en tien jaar jonger, als
minister van defensie ontwaarde, vergrootte zijn ergernis. Hij had Dijxhoorn
nooit gemogen: hij beschouwde hem als ‘eigenwijs, schoolmeesterachtig en
onoprecht’.’ De eerste ontmoeting tussen de generaal en de nieuwe minister
was al ongelukkig verlopen. Dijxhoorn had, minister geworden, het recht,
de generaal bij zich te ontbieden. Dat leek hem niet tactvol. Hij vroeg of hij
bij de generaal zijn opwachting kon maken. Reynders ging accoord, maar
toen de minister zijn kamer betrad, had hij achterover in zijn stoel gezeten;
Dijxhoorn van top tot teen bekijkend, had hij niet zonder spot ‘Zo — excel-
lentie’ gezegd. Wat Reynders van het betoog dacht, dat die excellentie op
28 augustus jegens hem afstak, laat zich denken: aan de mededeling dat de
minister ‘veel had gestudeerd’ en zich op strategisch en tactisch gebied
alleen met de nitvoeringsmaatregelen niet zou bemoeien, knoopte de opper-
bevelhebber van land- en zeemacht de gevolgtrekking vast, dat de minister
hem, wat het eigenlijke krijgsplan betrof, nauwlettend op de vingers zou
zien. De commandant van het veldleger was hij als pottekijker nog niet
kwijt, of hij kreeg er een nieuwe voor in de plaats: de minister! Gelukkig,
de instructie die hem op die 28ste overhandigd werd (een instructie, geheel
buiten hem om vastgesteld, hij was er niet over geraadpleegd, hij zag het
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