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stuk die maandag voor het eerst) leerde hem, dat hij niet aan Dijxhoorn
ondergeschikt zou zijn, maar aan 'de regering'. Dat vond hij 'aangenaam'.
Hij hoopte, 'dat daardoor zou worden voorkomen dat de minister zich met
het krijgsbeleid bemoeide."

Ook die hoop was ongegrond.
Het was, al bij al, een hoogst ongelukkige situatie: een oorlog stond op

uitbreken waarin, en misschien wel spoedig, ook ons land betrokken kon
worden - en de opperbevelhebber van land- en zeemacht had persoonlijk een
slechte verhouding met zijn belangrijkste ondergeschikte (de commandant
van het veldleger) en zijn onmiddellijke superieur (deminister van defensie).
De Geer had daar nog geen weet van. Zijn kabinet ontving in dit opzicht
de kwade erfenis van het beleid van de ministers Colijn en van Dijk die er
geen van beiden in geslaagd waren, in de verhoudingen aan de top van de
landmacht de nodige harmonie te bewerkstelligen.

Oorlog

Herinnert onze lezer zich nog dat Hitler, toen hij op 22 augustus zijn gene-
raals en admiraals ontving, gezegd had, dat het zijn voornemen was, het
een-of-ander motief te vinden om het uitbreken van de oorlog Z.g. te
rechtvaardigen? 'fch werde', waren zijn woorden geweest, 'propagandis-
tischen An/ass zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig ob glaubhaft.'
Op woensdag 30 en donderdag 31 augustus waren de laatste Duitse diplo-
matieke manoeuvres er alleen maar op gericht, de Poolse regering als
een recalcitrant struikelblok af te schilderen. Daarnaast had Hitler voor
alle zekerheid ook feitelijke maatregelen laten treffen. Heydrich had er
voor gezorgd dat ergens aan de Pools-Duitse grens, maar op Duits gebied,
de in Poolse uniformen gestoken lijken van een dozijn gevangenen gede-
poneerd zouden worden die men een dodelijke injectie gegeven had:
zij zouden gesneuvelden verbeelden van een Poolse eenheid die Z.g. tot
aggressiewas overgegaan; bovendien ontving een officiervan de Sicherheits-
dienst, Naujocks, opdracht om, na door Heydrich telefonisch gewaarschuwd
te zijn, een aanslag uit te voeren op de Duitse radiozender bij Gleiwitz in
Opper-Silezië; hij kreeg Duitse helpers die in Poolse uniformen gestoken
zouden worden, ook werd hem een Pools-sprekende Duitser ter beschikking
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