
'LEVE HET VADERLAND!'

Om 12 uur 20 werd het Franse ultimatum overhandigd. Het liep om
5 uur af
Zondagmiddag 3 september' 39 om 5 uur bevond Duitsland zich in oorlog

met Polen, Engeland en Frankrijk.

*

Twee dagen tevoren, op die vrijdagochtend waarop de radio en de extra-
edities van de dagbladen het bericht brachten van de Duitse invasie in Polen,
was Koningin Wilhelmina naar het Paleis Noordeinde in Den Haag terug-
gekeerd. Zij was voor haar negen-en-vijftigste verjaardag op Paleis Soestdijk
geweest. Prinses Juliana, prins Bernhard en haar twee kleinkinderen (Beatrix,
nog geen twintig maanden oud, Irene, nog maar net drie weken) ver-
gezelden haar naar de residentie. Het bericht van de op handen zijnde komst
van de koninklijke familie had, niemand weet hoe, door Den Haag de ronde
gedaan: duizenden waren voor het paleis samengestroomd toen de hofauto's
voorreden. Prinses Irene werd in haar reiswiegje naar binnen gedragen,
achter haar zusje, haar vader en moeder en haar grootmoeder aan. Toen
kwam opeens de Koningin naar buiten, gevolgd door prinses Juliana en
prins Bernhard, deze laatste met Beatrix op de arm. Vlak langs de juichende
en met de arm zwaaiende mensen liep de vorstin tot bij het ruiterstandbeeld
van Will em de Zwijger: het centrum van het plein. Zij hief de hand -

'Het gejuichverstomt, een stilte valt en ieder kijkt gespannenen ontroerd naar
onze Koningin, daar midden in de grote kring. Een bewogen trek ligt in haar
gelaat. Dan klinkt met luide stem uit haar mond: 'Leve het vaderland!' Het
klinkt als een hartekreet.'

Haar rechterarm zwaait omhoog. 'Hoezee!' Allen nemen het over. En
weer, en nog eens: 'Leve het vaderland!' - 'Hoezee!' Het davert over het
plein. Vrouwen schreien, mannen lopen de tranen over de wangen.!
Of zij beseffenwat te geschieden staat 1Neen, dat niet. Ver van Nederland

woedt die ochtend de oorlog. Maar in Europa. Met Duitsland er bij. Dat
moet wel een wereldoorlog worden. En er is temidden van die duizenden
die zich naar het Paleis Noordeinde begeven hebben, wel niemand die niet
vagelijk, onbewust misschien, het gevoel heeft dat zich een dreiging gaat
aftekenen die zich tegen het nationaal en tegen elks persoonlijk bestaan

1De Telegraaf, I sept. 1939.
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